


Alfalied
(op „Home on the Range”)

Ach geef me een schup
Dat ik graven kan gaan
Want ik ben toch een echte Alfaan,
Ook de borstel mag mee
En zelfs onder de zee
Zingt men Alfa’s lijflied gedwee:

Refrein:
Schup, schup met ons mee
We vinden Napoleon’s plee
‘t Paard van Troje staat hier
Tussen twee bakken bier
Studeren interesseert ons geen zier!

Ook in de woestijn
In het Tweestromenland
Zitten wij met een zeef in het zand
In een put in de grond
Dat is leuk en gezond
Net als ‘t bier, zo schuimend en blond...

Refrein

Heel vaak op café
Met een pint aan de toog
Dat is zeker een archeoloog
Maar ook soms in de bieb
Op het vierde verdiep
Met de vraag of Lucy reeds liep

Refrein

En steeds weer op zoek
Naar een oud Romeins kamp
Of een vroegchristelijke lamp
Met een hoopvol gemoed
Ja, wij voelen ons goed
Door ons Vlaams studentenbloed
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RedactioneelRedactioneel

Beste Alfanen, 
 
Al week 3 van het nieuwe 
academiejaar… Dat vraagt 
dringend voor een Alfabeltje!  
 
In deze eerste editie wordt er weer 
zoals traditie het graag heeft het 
praesidium voorgesteld. Dus nu 
kunnen jullie ook eens nagaan 
welke vreemde snaters Alfa 
vertegenwoordigen. Voor de rest 
kan je weer artikels vinden die 
met veel zorg werden opgesteld 
door onze collumnisten, gekke 
memes en natuurlijk iedereens 
favoriete rubriek: de versprekingen. 
 
Dus ga, leest en geniet! Ik wens 
jullie veel leesplezier, want de op 
de volgende editie gaan jullie terug 
een maandje moeten wachten. 
 
Herfstige groetjes, 
 
Maya

Liefste Mede-archeoloogjes,

Het is eindelijk zo ver, het Alfabeltje 
1 is gedrukt en ligt op jullie te 
wachten! We beginnen het jaar 
stevig met een introductie van ons 
nieuw praesidium en dit is best groot, 
veel nieuwe maar ook nog bekende 
gezichten zijn hier terug te vinden. 
Hiernaast zijn er ook nog enkele 
artikels om te lezen met niemand 
minder dan voormalig Alfabeltjes 
redacteur Wannes, Wodan is ook nog 
trouw op post met een interessant 
artikel en ex-praeses Robbe kon 
precies geen afscheid nemen van 
zijn bladzijde in het Alfabeltje en 
komt jullie wat meer vertellen over 

de geschiedenis van onze kring. 
Het is weer een spetterende editie 
en ik kan me geen betere manier 
voorstellen om het academiejaar nu 
officieel mee te beginnen. Dus lees 
maar snel verder en geniet van deze 

editie. 

Groetjes uit het verre Mopertingen,

Anna
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Woordje van de praesesWoordje van de praeses

Beste Alfanen

Na enkele maanden stil gelegen te hebben is er eindelijk weer wat leven 
in de brouwerij en wat doet het me plezier om te kunnen zeggen dat we 
er dit jaar een 60tal Alfanen bij hebben. Welkom aan zij die zich dit jaar 
bij ons voegen en welkom terug aan zij die er al enkele Alfa jaren hebben 
opzitten. Nu het Alfalied al enkele keren gezongen is, het eerste Alfabeltje is 
uitgebracht en er al enkele Alfafeestjes de revue zijn gepasseerd, kunnen we 
stellen dat dit nieuwe Alfa jaar, een lustrumjaar nog wel, van start is gegaan.

Een goede drie weken zijn we weer van het studentenleven aan het genieten 
en zonder strakke deadlines of taken die ons het leven zuur maken, hebben 
we gelijk om even alles uit de kast te halen. Wat een geluk dat Alfa dan 
klaar staat om deze uitgaansdrang te verlichten en ons met fakbartochten, 
themafeestjes en andere leuke activiteiten bezig te houden. We zijn erin 
gevlogen en er komt nog veel meer. Ik kijk ernaar uit om samen met jullie er 
een fantastisch lustrumjaar van te maken!

Geniet van de hernieuwde vrijheid, van Leuven, van de archeologie en van 
Alfa!

Turbo, Turbo!!

                                                                                                                Victor
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KalenderKalender

Wil jij op elk moment weten wat er allemaal gaande is in de wereld? 
Kijk dan zeker naar deze kalender! Kijk voor meer informatie naar de 
Facebookevenementen van de betrokken activiteit, of je Analfabeetje 
dat elke zondag in je mailbox beland.

11 oktober
WAC: presentatie Alfareis

12 oktober
Infosessie Initiatie Alfa

16 oktober
Letteren Full House

17 oktober
Peter & Meter cantus

18 oktober
AV 1 Alfa

19 oktober
Initiatiequiz Alfa

22-29 oktober
Initatieweek Alfa
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Ons praesidium werkjaar 23-24Ons praesidium werkjaar 23-24

 Victor Dewaele - Praeses
Onze hoogsteigen praeses dit jaar, is niemand 
minder dan Victor. Deze goedlachse knaap 
beschrijft zich als een sociaal stresskieken, 
waarvan de eerste eigenschap wel heel 
belangrijk is om de verantwoordelijkheid 
van praeses op zich te nemen. Victor is echt 
een Alfaan in hart en nieren, maar het rustig 
aan doen doet hij ook wel is graag. Liefst 
doet hij dit in een kruiwagen, zijn favoriete 
archeologisch instrument. Nu daar nog een 
almdudler en een potje hummus bij en je 
maakt deze jongen helemaal gelukkig!

 Sander Coopmans- Vice -praeses
Dit jaar wordt onze praeses vergezeld door 
Sander als z’n vice. Deze kerel omschrijft 
zichzelf als “heel erg cool” maar spreekt 
zichzelf tegen met een (ongezonde) obsessie 
met fristi, hij wilt er zelfs taart mee bakken?? 
Voor de rest heeft hij het moeilijk met keuzes 
maken want het is te moeilijk om zelfs maar 
een favoriete prof te kiezen of een favoriet 
liedje. Om dit tekstje af te sluiten heeft hij nog 
een belangrijke boodschap voor iedereen: 
eent.
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 Esther Rigot - Quaestor
De quaestor van dienst dit jaar is niemand 
minder dan Esther. Zij neemt de fakkel 
over van onze geliefde Vincentjes, maar we 
zijn er 100% zeker van dat ze dat even goed 
gaat doen! Deze Brusselse pompelmoesgirlie 
zal de grote verantwoordelijkheid op zich 
nemen om Alfa’s geld te beheren dit jaar. 
Haar favoriete drankje is gin tonic met een 
pompelmoes of twee om op te snacken. Ook 
luistert ze graag naar Lana del Rey en is haar 
favoriete film the notebook. Ten slotte wil ze 
deze wijsheid nog meegeven: “No more diets 
only riots”.
 Ainhoa Vanden Eynde - Onderwijs
Ainhoa is een sociale en vrolijke persoon 
met diverse hobby’s, zoals piano spelen, 
lezen, Netflix kijken en flamenco dansen. 
Haar favoriete band is Stray Kids, en ze heeft 
een onverwachte voorliefde voor de schup 
boven een truweel vanwege rugcomfort. 
Haar favoriete drankje is ice tea green, en 
ze smult graag van sushi. Ze laat ons ook 
deze boodschap “And those who were seen 
dancing where thought to be insane by those 
who couldn’t hear the music.”

 Noah Faucher-Gauthier - Onderwijs
Nieuw dit jaar is Noah, hij zal is dit jaar deel van 
ons onderwijsduo. Voor een leuke les heeft 
hij een simpele regel: zolang het geen L-vak 
is, is het oké. Zijn favoriete archeologische 
instrument is dan ook simpel, een schup want 
hier kan je putten mee maken. Deze simpele 
trend wordt doorgezet door zijn favoriete 
snacks want alles dat gefrituurd is goed. 
Kortom deze kalme, hongerige kerel is een 
perfect aanspreekpunt voor alles educatief!
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 Anna De Loore - Alfabeltjes
Alhoewel Wannes en Victor vertrokken zijn 
bij Alfabeltjes, Anna kon maar geen afscheid 
nemen van haar taak als alfabeltjesredactrice. 
Naast het praesidium speelt ze ook heel graag 
video games en slaapt ze het liefst. Ook heeft 
Anna een grote liefde naar witloofrolletjes 
en een dark ’n stormy cocktail; een liefde 
die terecht is. Deze enthousiaste alfaan heeft 
ook een grote interesse in prehistorische 
archeologie, zeker wanneer Bart Vanmontfort 
over de bandkeramiek praat. Momenteel 
loopt Anna ook terug op krukken, daarom de 
boodschap: “breek geen benen”.

 Maya Bollaerts - Alfabeltjes
Maya is de nieuwste aanwinst voor de 
geweldige Alfabeltjes redactie. Ze is een 
kunstzinnige ziel met een voorliefde voor 
beeldende kunsten en een talent voor 
existentiële crises. Maya is goedhartig, eerlijk 
en vriendelijk. Haar favoriete series zijn “The 
Office” en “The Witcher,” en ze is een grote 
fan van de Harry Potter-films. Haar drankje 
van keuze is Aperol, en ze is dol op alles wat je 
met patatten kunt maken. Haar levensmotto? 
“May all your delulu become trululu.” Maya’s 
humor en positiviteit zijn besmettelijk!
 Charlotte Horemans- AWc
Charlotte is dit jaar verantwoordelijk voor 
de functie AWc binnen het praesidium. Haar 
favoriete vak is materiële beeldcultuur, en 
in haar vrije tijd zeilt ze graag, schrijft ze en 
klimt ze. Ze beschrijft zichzelf als creatief, 
nieuwsgierig en een beetje eigenaardig. Haar 
muzieksmaak neigt naar Billie Eilish, en ze 
heeft een voorliefde voor truwelen in de 
archeologie omdat deze “neat” zijn. Charlotte 
geniet van Strongbow als drank en heeft een 
zwak voor kaaskroketten.
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 Machteld Schuurmans - AWc
AWc wordt dit jaar weer vertegenwoordigd 
door niemand minder dan Machteld. Deze 
permanent confusede egyptologe in spe zal 
dit jaar weer de blijde boodschap van de 
archeologie proberen te verkondigen op 
onder andere SID IN’s of op Archeologiedagen. 
Naast voor Alfa werken speelt ze luit en gaat 
ze hard op de break up songs van Taylor Swift. 
Ook eet Machteld heel graag soep, maar nooit 
ga je haar daar een stuk brood in zien doppen. 
Ze lust namelijk geen brood! Daarnaast geeft 
deze dame met grote mond en klein gestalte 
deze wijsheid nog mee: “slaap”.

 Ward Lambrechts - AWc
Ward, de Egyptologie student en een 
onderdeel van het AWc team, ontdekte op 
een dag een papyrusrol die leek te fluisteren. 
Toen hij het dichter bij zijn oor bracht, zei 
het: “De farao’s hielden van kaasburgers.” 
Vanaf dat moment begon hij te twijfelen aan 
zijn academische keuzes.

 Emma Musiek - CuDi
Emma, een overdenkende strever met een 
passie voor de materiële beeldcultuur, houdt 
van ballet en skiën. Ze geniet van haar kopje 
thee en een bord risotto terwijl ze naar Merlin 
kijkt. Haar favoriete archeologische vondst is 
het meisje van Egtved, en haar levensmotto 
is: “Nobody dies a virgin, life fucks us all” van 
Kurt Cobain. Ze is altijd in voor avontuur, 
zowel in de academische wereld als op de 
dansvloer!
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 Fien Pleisters - CuDi
Fien is dit jaar deel van het cudi triumviraat. 
Deze zelfbenoemde swiftie zal met plezier 
jullie alle coole alfamerch en de cursussen 
aanbieden. Zelf drinkt ze graag is een glaasje 
wijn (tuurlijk in combinatie met wat schijfjes 
van T. Swift). Zelf doet Fien geen archeologie 
meer, maar haar hartje blijft nog steeds 
harder slaan wanneer haar favoriete prof in 
de buurt is, namelijk niemand minder dan 
PVP.

 Louise Johannes - CuDi
Louise is een van onze nieuwste aanwinsten 
in het Alfapraesidium. Zij  zal dit jaar 
elke dinsdag in de Alfa perma zitten om 
de cursussen en megacoole alfamerch te 
verkopen. Haar hobby’s zijn uitgaan in de 
fak en daarnaast luistert deze nieuwsgierige 
jongedame ook vaak naar One Directon, haar 
favoriete muziekgroep. Daarnaast eet ze nog 
heel graag falafel. Ze geeft ook nog graag de 
wijsheid mee dat Jana leuk is.

 Ada Vandenbergh - Fak
Terug in haar functie van FakV komt Ada 
met een motto die daar bij aansluit “nie 
wenen, drinkt ene”. Deze roodharige alfaan 
eet het liefst pasta en doet graag dutjes. Soms 
onderbreekt ze die dutjes door een leuke film 
op te zetten zoals Coraline. Haar favoriete 
vak is Numismatiek en prof Van Heesch is 
dan ook haar favoriete prof. Het zal dan ook 
niemand verbazen dat de archeologische 
vondsten die haar het meeste boeien muntjes 
zijn.
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 Frédéric Van Gansen - Fak
Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Is het 
Elvis Presley? Nee, het is Frédéric. Hij is voor 
het tweede jaar op rij FakV. Deze plezierige 
en behulpzame jongen kom je vaak tegen in 
de fak, soms wel eens in de gedaante van een 
levende vuilbak of stofzuiger, want deze man 
eet letterlijk alles! Naast Fakv spelen jogt 
Fred ook graag en vraagt hij zich af hoe hij 
de Weimarrepubliek moet fixen. Ook luistert 
hij wel eens graag naar muziek uit de jaren 70 
en 80 terwijl hij filosofeert over de vaatwas 
van Elvis Presley. Ook is het favoriete 
archeologisch instrument van Frédéric een 
edelmanboor, want dat is een boor én van 
adel. Wat wilt een man inderdaad nog meer?

 Lukas Graumans - Fak
De nieuwe aanwinst als FakV is onze eigen ex-
PR Lukas. Hij zal daarom vaak in de fak terug 
te vinden zijn en zal Alfa vertegenwoordigen 
in ons geliefd fakje. Lukas is een hyperactieve 
Robert de Niro ( zijn woorden, niet die 
van de redactie) met een grote liefde voor 
Tetris en Pink Floyd. Ook is Lukas’ favoriete 
archeologisch instrument een Total station, 
“want die zijn faking cool”. Deze vegetarische 
spaghetti- frettende jongen geeft nog de 
wijsheid mee dat hardlopen leuk is, maar niet 
tegen een muur.

 Noor Vandeputte - Feest
Maak kennis met Noor! Ze is nieuw in ons 
praesidium en is een van onze feestplanners. 
Haar favoriete vak is prehistorie, en in 
haar vrije tijd houdt ze van hardlopen, 
wandelingen maken met haar hond en 
boeken lezen. Noor is vrolijk, vriendelijk 
(zo hoopt ze) en een beetje chaotisch. Haar 
favoriete drankje is een Capri Sun. Proost op 
geweldige momenten samen met Noor!
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 Joris Gente - Feest
Een van onze feestbeesten dit jaar is Joris, 
deze verlegen maar tamme student houdt 
dan toch van fitnessen en gamen.  Hij is nieuw 
in het praesidium maar komt nu al met goede 
wijsheden zoals “Als er niks aan te doen is is 
er niks aan te doen en zalt wel goe komen.” 
en dat chinees afhaal eten is het beste, waarin 
we hem moeilijk ongelijk in kunnen geven. 
Zijn favoriete prof is dan ook een wijze keuze, 
namelijk professor Philip Van Peer.

 Sieglinde Hiers - Feest
Sieglinde is een boeiende toevoeging aan 
het praesidium, waar ze verantwoordelijk 
is voor de functie feest. Haar passie voor 
geologie weerspiegelt haar diepgaande 
nieuwsgierigheid voor de aarde, terwijl 
haar vrije tijd wordt ingenomen door 
dansen en het verzamelen van planten. Ze 
omschrijft zichzelf graag als “just a girl” 
met een eenvoudige kijk op het leven. Haar 
favoriete drank is bruiswater, en ze geniet 
het meest van een heerlijke kom soep. Haar 
levensmotto? “Live, laugh, love ofzo.”

 Jeremy  Kalonda  Muluba - Internationaal
Voor het tweede jaar op rij is Jeremy de 
verantwoordelijke voor internationaal. Zelf 
beschrijft hij zichzelf als (a)sociaal en dromig. 
Naast werken voor alfa leest en schrijft hij 
boeken en gaat hij graag uit met vrienden. 
Jeremy’s favoriete archeologische vondsten 
zijn objecten zoals het terracotta leger, de 
Fayum-portretten en Van Peer. Ook kan je 
Jeremy altijd wakker maken voor een stuk 
pizza of spinazie van zijn mama.
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 Marlies Stevens - PR
De nieuwe PR voor dit werkingsjaar is Marlies. 
Zij zal iedereen op de hoogte houden van de 
opkomende evenementen. Zelf beschrijft ze 
zich als een luide, begaaide met een grote 
liefde voor Limburg. Haar favoriete prof 
is Schoep en haar favoriete archeologisch 
instrument zijn muntjes. Daarom dat het 
ook geen verbazing is dat haar favoriete vak 
numismatiek is. Je zal ze ook vaak tegenkomen 
in de fak, want daar tappen ze namelijk haar 
favoriete drank non stop; Cristal.

 Elias Pleysier - Sport
Elias, de sportieve paradox! Hij heeft geen 
favoriet vak op school, maar noemt zichzelf 
sportief, sportachtig en sporterig. Zijn 
hobby’s zijn Chiro, voetbal, zaalvoetbal 
en lopen, maar zijn favoriete serie is “The 
Office.” Zijn archeologisch instrument van 
keuze? Zijn eigen hand! Hij drinkt het liefst 
water en zijn favoriete eten is zijn eigen pasta. 
En de boodschap die hij de wereld wilt delen 
is simpelweg “nee.” Elias houdt de wereld in 
verwarring!

 Fleur Swennen - Tentoonstelling
Fleur uit Limburg is een van de enthousiaste 
leden van het team tentoonstelling met een 
voorliefde voor numismatiek. Ze noemt 
zichzelf lollig en licht chaotisch, en haar 
favoriete archeologische gereedschap is 
een schup (handig, toch?). Ze graaft niet 
alleen muntjes op, maar ze graaft ook naar 
speciale cocktails zoals de Cuberstrong. 
Voetbal, schaken en carnaval zijn haar 
geheime ingrediënten voor een dolkomische 
Limburgse mix!



15

 Frieke Degelin Willekens  - Tentoonstelling
De tentoonstelling wordt dit jaar 
georganiseerd door onder andere Frieke. 
Deze sunshine is mede verantwoordelijk om 
de mega coole Alfatentoonstelling op poten 
te zetten dit jaar. Naast Alfa, dansen, lachen 
en de monetaire unie ondermijnen is Frieke 
een enorme Swiftie. Ze gaat zelfs naar haar 
concert in Duitsland! Frieke is ook vaak 
te vinden in de fak, meestal dan met een 
cecemel in de hand. Ze eet ook graag een 
burrito met goed veel guacamole. Tijdens 
zo’n maaltijd denkt ze af en toe ook eens aan 
haar favoriete prof, Van Peer en pinkt ze een 
traantje weg (ze is nog steeds aangedaan van 
zijn emeritaat ): ).

 Laure Van Liedekerke - Tentoonstelling
Voor het derde jaar op rij vervolledigt Laure 
het praesidium, dit jaar als deel van het 
tentoonstellingsteam. Ze is een enthousiaste 
feester maar ook een  geïnteresseerd student. 
Naast feesten ontspant Laure graag met een 
Studio Ghibli movie en tijdens de blok doet 
ze dit door de OG Avater the Last Airbender 
series te kijken, een keuze die we enkel 
kunnen goedkeuren. Ook deel ze ons mee dat 
haar favoriete drank haar iconische Vodka 
Redbull is, maar ze zal deze zonder enig 
probleem eens omruilen voor een goed glas 
Aperol.
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 Kaat Convents - Toneel
Kaat zal dit jaar Alfa’s toneel organiseren. 
Dit is trouwens ook haar eerste jaar in het 
Alfa praesidium. Haar hobby’s zijn saxofoon, 
piano spelen, gamen en haar kleine broertje 
irriteren. Die laatste hobby doet ze wel alleen 
maar als ze zich verveelt. Ook beschrijft 
Kaat zichzelf als soms agressief, daarom is 
haar favoriete archeologisch instrument 
waarschijnlijk ook een schup. Ideaal om 
mensen mee aan te vallen moest het allemaal 
eventjes te veel zijn. Jokes aside, deze eerlijke 
dame geeft graag deze wijsheid nog mee: 
“Chocolade hoort niet in de koelkast. Meow”.

 Elian Schoolmeesters - WAC/
Derdejaarsverantwoordelijke
Elian is voor het tweede jaar WAC in het 
praesidium. Deze vriendelijke pretparkexpert 
(sommigen zouden zelfs gekkie zeggen) speelt 
graag D&D wanneer hij niet druk bezig is 
naar een alfareisbestemming te zoeken. Zelf 
drinkt hij ook eens graag een St. Bernardus, 
liefst met een plateau vol met veel vlees, want 
dat eet hij graag.

 Wannes van Daele - Tentoonstelling
Ex- Alfabeltjes redacteur Wannes zal dit 
jaar ook meehelpen in de organisatie van de 
Alfatentoonstelling. Deze knaap beschrijft 
zich als bestaand. Ook naast de Fak en de Nijl 
onveilig maken, speelt Wannes Cello en is 
hij oud-leiding in de Chiro. Ook is hij fervent 
fan van de edelmanboor (men zegt dat die 
niet dansen kan, maar die danst zoals een 
edelman. Heb je trouwens al gehoord van 
de zeven, de zeven?). Wannes heeft ook een 
affiniteit voor Glühcara, daarom dat hij dit 
meegeeft: “GlühCara is even verrukkelijk als 
het klinkt en De Nijl is underrated”.
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 Leen Theunissen - WAC
Leen zal samen met Elian en Marie het 
WAC- team vervolledigen. Momenteel zit 
deze enthousiaste Alfaan op Erasmus in 
Turkije, maar dat betekent niet dat ze zich 
niet minder hard inzet voor Alfa. Naast het 
praesidium doet deze West-Vlaamse aan 
Chiro en dans. Ook is ze zoals Louise grote fan 
van One Direction. Leen is ook niet verlegen 
van een drankje en drinkt dan ook wel eens 
graag een verfborstel. Ook heeft ze een grote 
liefde voor dinokoeken, de enige juiste optie 
voor koeken als archeoloog! Daarnaast nog 
deze boodschap van Leen voor algemeen nut: 
“Steel geen stenen uit Turkije, ze vinden dat 
daar precies nie zo leuk als je dat wel doet”.

 Marie Tweepennickx- WAC
Marie is dit jaar deel van het WAC-team. 
Jammer genoeg is ze gestopt met archeologie, 
maar Alfa achterlaten kan ze gewoonweg nog 
niet. Haar hobby’s zijn domme vragen stellen 
op een droge manier, liefst tegen Athena in 
de lessen Middelegyptisch, want dat is haar 
favoriete vak. Ze is ook overenthousiast over 
haar favoriete band, the haunted youth en 
ze is daarbij nog eens koffieverslaafd! Haar 
favoriete archeologische vondst is ten slotte 
de kassei van Jana.
 Jana Goossens - Webmaster
Jana is onze nieuwe webmaster, Stef/Jens is 
eindelijk verlost. Deze trotse Limburgse boer 
uit Bocholt heeft een passie voor geologie en 
houdt van fitness en speelplein. Haar favoriete 
archeologische vondsten zijn stenen, en 
haar ideale maaltijd is kip met appelmoes en 
kroketten, net zoals in het Smurfenlied. Jana 
omarmt het leven met een “hakuna matata” 
levensmotto, altijd klaar om de wereld met 
een glimlach tegemoet te treden.
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 Elias Tyberghien - 
Eerstejaarsverantwoordelijke
Elias, de Benjamin onder deze groep van 
gedreven Alfanen zal dit jaar het mandaat van 
eerstejaarsverantwoordelijke op zich nemen. 
Dit betekent dat hij alle eerstejaarsstudenten 
zal representeren omtrent onderwijs, 
moeilijke zaken of problemen in de opleiding 
en andere schermutselingen. Officieel is 
Elias geen deel van het praesidium maar we 
kunnen wel al zeggen dat we blij zijn dat hij 
in ons team zit!

 Cisse Staes - Masterverantwoordelijke
De masterverantwoordelijke Cisse, de “silly 
little guy” uit de Kempen, heeft een smaak die 
net zo uniek is als zijn ufovormige afslagkern! 
Hij rockt op de klanken van de Arctic 
Monkeys, lacht om Fleabag, en gaat los op een 
glas melk (ja, echt waar!). Als hij honger heeft, 
kun je hem altijd verleiden met een pizza met 
pikante salami. Zijn levenswijsheid? “Leeftijd 
komt met de jaren,” zegt hij met een knipoog. 
Dus laten we allemaal wat meer van het leven 
genieten, net als Cisse, de melkdrinkende, 
pizzaliefhebbende komiek uit de Kempen!

 Aike Salien - Secretaresse
Onze nieuwe secretaresse voor dit jaar is 
Aike. Dit is haar eerste jaar in het praesidium, 
maar laat je niet beetnemen door haar 
nogal kleiner gestalte. Deze intuïtieve dame 
luistert enorm graag naar Sabaton, haar 
favoriete heavy metal band. Daarnaast staat 
ze elke week ook op de schaatsbaan om haar 
kunstschaatskunsten te showen. Aike is ook 
helemaal gepassioneerd door de protohistorie 
van Griekenland en heeft daarom een grote 
affiniteit voor keramieken potjes (liefst niet 
gebroken).
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Welkom beste lezer van het 
Alfabeltje, welkom. Ik dacht 

dat het misschien wel interessant 
was voor onze nieuwe eerstejaars 
(of oudere geïntresseerde 
Alfanen) om een klein woordje 
geschiedenis en wat duiding te 
schrijven om onze lievelingskring 
beter te begrijpen.
Ik neem u daarbij mee naar het 
turbulente jaar 1943. In dat jaar 
was er een ambitieuze student die 
zichzelf opzadelde met de taak 
een studentenkring op te richten 
die mensen uit hun sokken zou 
blazen van pure excellentie. Deze 
Ambitieuze man heette Pieter 
Wijnants en hij mocht toch tamelijk 
fier zijn op zijn resultaten; in 
Augustus van dat jaar ontstond 
KWAM (De Kunstwetenschappelijke, 
Archeologische en Musicologische 
kring). De faculteitskring van heel 
Archeologie, Kunstgeschiedenis en 
Musicologie. 
En het was dan ook de een van de 
eerste momenten dat men in het 
kringenlandschap kon spreken van 
een prototype van de werking AKM. 
Maar net als alle prototypes moeten 
we ze respecteren en niet vergeten
maar er zaten uiteraard nog veel 

fouten in en ondanks Pieter zijn 
beste pogingen kon hij het niet klaar
spelen om een super kring op te 
richten. Dit hielt KWAM echter niet 
tegen om voor de volgende 37 jaar
klaar te staan voor de studenten en 
ze een hart onder de riem te steken.
Maar in de jaren 70 kwam hier 
verandering in. Om redenen verloren 
in de tijd besloten de musicologen
niet langer mee te doen aan het 
verhaaltje en dit zorgde ervoor dat er 
uiteindelijk enkel nog Kunsthistorici 
en Archeologen meededen aan 
KWAM. Hierdoor evolueerde de 
kring langzaam van KWAM tot 
KWAK (Kunstwetenschappelijke en 
Archeologische Kring) maar ook dit 
was niet van lange duur en toen de 
Kunsthistorici onder leiding van Jan 
Van der Stock in 1979 besloten om 
het front te verlaten en Mecenas te 
stichten bleven wij als Archeologen 
moederziel alleen in onze queeste 
om de meest majestueuze kring op 
te richten...
Maar dan, 4 jaar later besloten 2 
dappere studenten dat het genoeg 
geweest was; De Archeologen
verdiende verdorie hun eigen kring! 
Het is niet dat Musicologen en 
kunsthistorici zo snel opgeven dat 

De geschiedenis van AlfaDe geschiedenis van Alfa
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wij dat mochten doen! Integendeel! 
En dus begonnen de dappere 
studenten, Stef Le Clair en Kris 
Goossenaerts aan hun arbeid. En na 
maanden opgesloten te zitten en 
hun studies met bureaucratische 
rompslomp te combineren konden 
ze op 15 november 1983 buiten 
komen met de grondbeginselen van
de meest geweldige? Nee... De 
meest Majestueuze? Nee... DE 
MEEST ALFANTASTICHE kring van 
ze allemaal; Alfa Archeologie. De 
kring door en voor Archeologen, En 
tot de dag van vandaag zijn we dat 
gebleven; en we zijn nog niet van 
plan op te geven

Robbe Van den Bergh
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Alexander de Grote, gevonden?Alexander de Grote, gevonden?

Er zijn verschillende mysteries uit 
de Oudheid die archeologen en 
historici al eeuwen bezig houden, 
zoals de locatie van het Antieke Troje 
tot het door Schliemann gevonden 
werd (en opgeblazen), of de locatie 
van het graf van Toetanchamon 
tot 1922. Er zijn ook zaken die nog 
altijd niet ontrafeld zijn: zoals het 
nu wel of niet bestaan van Atlantis, 
of de wijze waarop de Egyptenaren 
de piramides hebben gebouwd  (het 
meest recente onderzoek stelt voor 
dat ze van beneden naar boven 
bouwden, want van boven naar 
beneden is nogal moeilijk).
Nog een voorbeeld van een mysterie 
dat tot op de dag van vandaag 
niet is opgelost is de locatie van 
het graf van Alexander de Grote, 
en natuurlijk de inhoud van die 
verloren tombe. Dit lichaam van de 
overleden veroveraar werd ontvoerd 
tijdens de begrafenisprocessie door 
Ptolemaeus en naar Egypte gebracht, 
waar het gemummificeerd werd en 
in een speciaal daarvoor ontworpen 
tempel/tombe werd gelegd die 
bekend stond als ‘Soma’.  
De verdwijning van deze tombe is 
raadselachtig, eeuwenlang was de 
locatie zeer goed geweten en een 

echte toeristische trekpleister. Zeer 
bekende en machtige personen 
mochten het lichaam zelfs aanraken, 
Augustus legde nog een gouden 
krans op zijn hoofd en brak per 
ongeluk een stukje van Alexander’s 
neus, Caligula roofde in een dwaze 
bui het kuras waar het lichaam in 
getooid was.

In 390 CE werd er nog melding 
gemaakt dat in Alexandrië het 
lichaam van Alexander de Grote 
is opgebaard, maar 10 jaar later 
wou Johannes Chrysostomus, de 
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kerkvader, het befaamde graf 
zien maar de locals zeiden dat het 
verloren was gegaan. Er zijn logische 
verklaringen voor het verloren gaan 
van de locatie, zo werd de stad af 
en toe getroffen door aardbevingen 
en het zou kunnen dat het gebouw 
waar de tombe in lag verwoest werd 
en dat de bevolking in de chaotische 
periode van het late keizerrijk 
wel andere zorgen aan hun hoofd 
hadden dan een mausoleum terug 
op te bouwen. Ook mogelijk is dat 
het gebouw met de tombe verwoest 
en beroofd werd in de nasleep van 
het decreet van keizer Theodosius 
die het Christendom bevestigde 
als enige toegelaten religie in het 
rijk, wat leidde tot de vernietiging 
en plundering van vele heidense 
tempels en plaatsen.
Maar er nog een theorie. Eentje 
waarvan ik eerst dacht toen ik het 
artikel begon te lezen dat ik eens 
goed ging lachen met een of andere 
onarcheologische theorie a la Dan 
Brown, maar waar ik toch lichtjes 
van overtuigd werd door de gegeven 
argumenten dat de kans bestaat 
dat ze toch wel is waar zou kunnen 
zijn. Namelijk dat de tombe van de 
Evangelist Marcus van de Basiliek 
van Sint Marcus in Venetië niet de 
beenderen van deze Heilige bevat 
maar eigenlijk de restanten van de 
mummie van Alexander.
Laten we beginnen met de originator 
van deze theorie: Andrew Chugg, 
een Brits Egyptoloog (allez, da denk 

ik toch) die al jarenlang onderzoek 
doet naar Alexander de Grote en een 
passie heeft ontwikkeld voor diens 
verdwenen tombe. Hij merkt op 
dat in de late 4de eeuw Christelijke 
bronnen het graf van de Evangelist 
Marcus vermelden in Alexandrië, 
en dat dit tastbare stoffelijke 
resten bevat, terwijl het lichaam 
van Marcus nergens eerder in de 
voorgaande eeuwen vermeld wordt 
en hij volgens bronnen uit zijn tijd 
toch verbrand moet zijn geweest. 
Chugg stelt dat de bewakers van de 
tombe, of misschien zelfs Christenen 
die toch nog respect hadden voor 
deze historische figuur, het verhaal 
verzonnen dat dit het lichaam 
van Marcus zou zijn om het zo te 
beschermen tegen puriteinen van 
het Christelijke slag die alles heidens 
wouden zien verdwijnen. 

Het lichaam werd vervoerd in een mand bedekt 
met varkensvlees om door een inspectie te 
geraken.
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Dit beschermde het graf en het 
lichaam van de Macedoniër tijdelijk, 
tot de islamitische verovering, 
toen waren er nieuwe risico’s voor 
het graf. De kans lijkt groot dat de 
ware identiteit van de overledene 
reeds vergeten was, maar gezien de 
nieuwe status van het lichaam als 
gemartelde kerkvader werd er toch 
een reddingsactie ondernomen. 
Venetianen wisten dankzij allerlei 
listen het lichaam uit Alexandrië 
te smokkelen en naar Venetië 
te brengen waar het uiteindelijk 
werd ondergebracht in het huidige 
heiligdom. Mooie theorie, maar wat 
zijn de bewijzen hiervoor?
Wel Chugg komt wel met bepaalde 
zaken. Zo is er de overlevering dat 
het lichaam min of meer ‘intact’ 
bewaard is gebleven, en zoals we 
kunnen zijn met zogenaamde 
intacte heiligen komt het hier 
heel vaak neer op een soort van 
mummificatieproces. Personen 
die soms is het lijk hebben gezien 
beschrijven dat het niet louter 
skeletmateriaal is maar ook dat het 
lichaam een sterke aromatische 
kruidachtige geur verspreid, iets 
wat soms merkbaar is bij mummies. 
Getuigen merkten ook op dat 
restanten van het lichaam leken 
verpakt te zijn in repen van linnen. 
In de 19de eeuw werd het altaar 
waarin het lichaam lag opengemaakt 
om het te verplaatsen naar een 
nieuwere hoger altaar in de kerk 
om het beter te beschermen tegen 

overstromingen. Een ooggetuige, 
Leonardo Conte Manin, beschreef 
het volgende:

“I won’t dwell upon describing [the remains] in 
detail, but I’ll confine myself to saying that those 
present saw a head furnished with its teeth, the 
principal bones which form the skeleton of a man, 
completely bare and dry, besides many little bits 
already pulverised/smashed and many ashes. 
The chest was internally lined by a red mantle, 
and the holy relics were covered by another 
hand-weave of a lighter colour and of a greater 
solidity than veil/shroud, the which was by the 
humidity and by the time become adhered to the 
saintly bones, almost forming a parcel. According 
to antique rites and by Christian custom, as is 
asserted by Mr Fontanini in his dissertation on 
the body of St Augustine, they were in the habit 
of re-covering the corpses of saints with veils/
shrouds, which they would call brandea, sudaria, 
oraria .” 

9 mei 1811

Het plakken van textiel aan 
beenderen is conform bij het 
ontbinden van restanten van 
mummies die in zeer slechte staat 
zijn. 
Er zijn ook nog andere zaken die 
weliswaar indirect zijn: zo werd er 
bij onderzoek in de funderingen 
van de kerk in Venetië een stuk van 
een grafaltaar gevonden dat zeer 
Macedonisch in oorsprong lijkt te 
zijn, en Chugg stelt voor dat dit 
mogelijk van het oorspronkelijke 
graf van Alexander de Grote zou zijn 
gekomen. Hoe dit dan zou gebeurd 
zijn is niet duidelijk. 
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Het fragment.

Hierover werd in 1998 het volgende 
gezegd:

“An unattributed fragment relating to a 
funerary monument with analogous motifs 
is today conserved in Venice, but definitely 
derives from the Hellenistic world: it features a 
Macedonian shield with a star motif at its centre, 
a pair of greaves and a long lance (a sarissa?) 
and on the smallest side the remains of a sword 
hung obliquely by means of a nail and a leather 
shoulder-slung sword-strap (balteo); the block 
must have belonged to a large monument that 
may generically be placed between the 3rd and 

the beginning of the 2nd century BC.”

Mogelijke reconstructie van het fragment.
Vele kunnen deze theorie zeer 
vergezocht vinden, en dat kan 
misschien wel zijn, anderen kunnen 
zich afvragen waarom ik dit artikeltje 
voor Alfabeltjes heb geschreven, (en 
het kan goed zijn dat dit gewoon 
het beste was dat ik op tijd voor de 
deadline kon schrijven), maar we 
moeten ons vooral bezig houden 
met hoe we deze theorie kunnen 
bewijzen of ontkrachten. 
Chugg geeft een elegant simpele 
oplossing: onderzoek gewoon de 
resten die zogezegd van de Marcus 
zijn. Enkele simpele onderzoeken 
zouden voldoende moeten zijn om 
o.a. het geslacht van het individu 
vast te stellen, de mogelijke leeftijd, 
de lengte van de persoon, diens 
gezondheid, misschien zelfs de 
doodsoorzaak, meer ingewikkelde 
technieken zoude kunnen weergeven 
waar het individu opgroeide in diens 
jeugd. En belangrijk: onderzoek van 
de beenderen op bepaalde plaatsen 
zou kunnen onthullen of deze 
persoon ooit gewond geraakt is 
tijdens diens leven: Alexander heeft 
minstens twee wonden in de strijd 
opgelopen die tot op het bot gingen, 
telkens veroorzaakt door pijlen. De 
eerste wonde was op het borstbeen, 
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de tweede was op het linkerbeen. 
Natuurlijk is het mogelijk dat deze 
delen van het lichaam niet bewaard 
zijn gebleven, maar indien wel zou 
een onderzoek zeer gemakkelijk 
al kunnen weerleggen (of juist 
niet) dat dit Alexander zou zijn. 
Bovendien kan een scan van de 
schedel gemaakt worden waarmee 
dan een gezichtsreconstructie 
gemaakt kan worden. Dit kan dan 
vergeleken worden met beeltenissen 
van Alexander.
Natuurlijk kunnen we niet 
ontkennen dat de kans klein is dat 
deze theorie waar is, maar toch heeft 
Chugg wel interessante argumenten 
gegeven. 
Tot zo ver heeft de Katholieke Kerk 
die eigenaar is van de resten geen 
toestemming gegeven voor zo’n 
onderzoek, en houden zij vol dat dit 
het lichaam van de heilige Marcus is. 

Wodan
reporting for Alfabeltjes
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Archeoloog aan de toogArcheoloog aan de toog

Fakbar Letteren is het beste 
café van Leuven. Dat is een 

onbetwistbare stelling; het is 
gewoon ronduit fout om anders 
te beweren. Maar verandering 
van spijs doet eten en wat eet 
een student liever dan gulden 
boterhammen? Daarom test 
Alfabeltjes elke editie ander bier 
in andere cafés.
Het is een warme maandagnamiddag 
wanneer ik met oud-Archeoloog-
aan-de-Toog Max op pad trek om de 
nieuwe jaargang van deze rubriek in 
te zetten. We ontmoeten elkaar bij de 
Blauwe Kater, een gezellige bar bij de 
Vismarkt die zich profileert als een 
Jazz & Blues Café. Het hoogtepunt 
van deze ervaring lieten we aan ons 
voorbijgaan (we gingen ten slotte 
nog naar Alfa avond), namelijk 
een van de live concerten die er 
elke maandagavond plaatsvindt. 
Desondanks konden we binnen nog 
steeds genieten van enkele subtielere 
jazzklanken die doorheen de kroeg 
klonken. We zetten ons neer aan een 
tafeltje vlakbij het podium en kijken 
rond naar de mooie decoraties. 
Van het houten interieur en de 
vele biermokken en kunstzinnige 
blaasinstrumenten tussen de 

houten balken aan het plafond, tot 
de vele metalen reclameborden 
en katergerelateerde schilderijen: 
de Blauwe Kater realiseert een erg 
gezellige setting volledig conform 
met hun algemeen thema. 

Max en ik kiezen ervoor om onze 
bieren voor deze eerste editie 
archeologisch relevant te houden. 
Daarom vangen we aan met de 
Tumulus Nera, een tripel tarwe-
stout van de Haspengouwse 
brouwerij De Kale Ridders. 
Aangezien ik algemeen sneller neig 
naar een Belgische tripel dan een 
Angelsaksische stout was ik erg 
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benieuwd. Na de eerste slok werden 
de verwachtingen meteen ingelost. 
Voor een stout is de smaak relatief 
zacht, maar tegelijkertijd toch erg 
vol met een subtiele aangename 
nasmaak. Daarnaast blijft het bier, 
ondanks een behoorlijk percentage 
van 8%, erg goed doordrinken tot 
de laatste slok. Als ik zin heb in een 
stout en de Tumulus Nera op de 
menukaart zie verschijnen zou ik 
het zeker opnieuw durven bestellen. 
Op een schaal van archeologische 
tumuli geef ik het dan ook een dik 
verdiende Hottomont.

Vervolgens gingen we verder in de 
tijd en bestelden we tweemaal La 
Guillotine. Dit bier werd ontworpen 
door brouwerij Huyghe (onder meer 
bekend van Delirium Tremens) 
in 1989 om de tweehonderdste 
verjaardag van de Franse Revolutie te 
herdenken. Deze sterke goudblonde 

tripel biedt ongeveer exact wat je 
ervan kan verwachten. De volle 
smaak is zeker te genieten. Veel 
uitzonderlijks valt er echter niet op 
te merken binnen het smaakpallet. 
Het glas met de bloedrode onderkant 
is op vlak van presentatie wel 
absoluut plusplunten waard. Op een 
schaal van onthoofde historische 
figuren krijgt dit bier een degelijke 
Augustin-Joseph de Mailly.
Over het algemeen is de Blauwe 
Kater dus een aangenaam café 
waar menig Alfaan zich zal kunnen 
verheugen aan de gezellige setting 
en de ruime bierkaart. 

Tot volgende editie!

Want vaak op café, 
Met een pint aan de toog

Dat is zeker een Archeoloog

Wannes van Daele
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ArcheogamesArcheogames

De zetel: Elke editie verschijnt er een foto van een locatie in en om Leuven. 
De eerste persoon die een foto van zichzelf op de juiste locatie naar een 
redacteur of de Alfabeltjes Facebookpagina doorstuurt, wint eeuwige roem 
door in het volgende Alfabeltje te verschijnen (en een échte prijs). 

<- Winnaar vorige editie: 
    Niemand :((
    (this could you!!)
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Oh nee, Victor is de verschillende functies in het Praesidium kwijt!! 
Kan jij hem helpen om alle functies te vinden? (Gelukkig zijn alle 
jaarverantwoordelijken niet te missen want die hun functie naam is te 
lang)
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De plan simons was te heving en nu kan FakV Lukas de weg naar zijn les 
niet te goei vinden, willen jullie zijn GPS spelen?

TMP IIITMP III
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Het poëziehoekjeHet poëziehoekje

Your mysticism captivates my world today
Covered in gold and ruins

We try to decode
What you left behind for us so long

Its been five thousand years
And we still feel so lost without you

Let your sun god Ra
Show us the path you took

The pyramids were the keys to your afterlives
Show us how to live our lives

I live in a world covered in blame
With people constantly finding someone else to blame

No boy king in Tut in our day
No Cleopatra ruling any day

Just a lot of villains called politicians
Oh great Egyptian Pharaohs

Show us how you brought prosperity and peace
To your once unstable land

- Egyptian Pharaos, Jorge Toro
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Life is great for a few short months
leaves shade us from the sultry heat
but at the end of Summer’s season
they get crushed beneath our feet.

But time takes its inescapable toll
leaves wither once they take the fall
overlooked and simply swept away

because they must answer Autumn’s call

Cruel North winds age them quickly
Golden leaves become fringed in rust

wrinkled and brittle, tumbling to the ground
they lay crushed beneath the earth as dust

They’re ever granted a burial plot
just raked into pyres, and burned in heaps

problems for the weekend gardener
and for their sad death, no one weeps

- Summer to Fall, Mark Koplin
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Het boekhoekjeHet boekhoekje

Ik heb mezelf voorgenomen 
om ook dit academiejaar wat 

meer niet-schoolboeken te lezen. 
Hoe gaat dit beter dan telkens 
een review te schrijven voor de 
geweldige Alfabeltjes. Ik ga jullie 
telkens een score op vijf geven, 
mijn favoriete personage en een 
korte inhoud. Het boek dat ik 
voor deze editie gelezen heb, is 
“Shadow and Bone”. Dit is het 
eerste boek in de Grisha-trilogie 
geschreven door Leigh Bardugo.

Om te beginnen met de score op vijf: 
“Shadow and Bone” verdient zonder 
twijfel een sterke vier op vijf. Dit 
komt voort uit een boeiende plot 
en verhaallijn, goed uitgewerkte 
personages, meeslepende schrijfstijl 
en gedetailleerde wereldbouw. 
Hoewel sommige plotpunten 
voorspelbaar kunnen zijn, biedt 
het boek nog steeds voldoende 
verrassingen en diepgang om het 
boeiend te houden voor lezers.

Mijn favoriete personage uit het 
boek is Genya Safin. Genya is een 
intrigerend en complex personage 
dat in dienst is bij de Grisha en 
beschikt over unieke krachten op 

het gebied van lichaamsmanipulatie 
en genezing. Wat Genya zo 
boeiend maakt, is haar moed en 
doorzettingsvermogen, ondanks 
de tegenslagen die ze heeft moeten 
doorstaan. Ze is een personage dat 
diep gelaagd is en worstelt met 
haar eigen identiteit in een wereld 
die niet altijd vriendelijk is voor 
Grisha. Genya’s opofferingen en 
haar bereidheid om te vechten voor 
gerechtigheid maken haar tot een 
bewonderenswaardig en geliefd 
personage.
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“Shadow and Bone” neemt je als 
lezer mee naar een wereld geteisterd 
door duisternis, verdeeld door een 
vernietigende en ondoorgrondelijke 
schaduw. Hier volgen we het verhaal 
van Alina Starkov, een eenvoudige 
wees met buitengewone krachten 
die haar betrekken bij de machtige 
Grisha-gemeenschap in Ravka. 
Terwijl Alina haar krachten ontdekt 
en traint, wordt ze geconfronteerd 
met gevaarlijke politieke intriges en 
een complexe web van loyaliteiten. 
Ze wordt gedwongen te kiezen 
tussen liefde, plicht en haar eigen 
lotsbestemming in deze duistere en 
betoverende wereld. “Shadow and 
Bone” biedt een meeslepende reis 
vol magie, romantiek en politieke 
intriges.

Veel leesplezier!!
Anna De Loore
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Madame M en de ZodiacMadame M en de Zodiac

Ram
De ram is een ambitieus, impulsief en 
transparant. Jij bent de laatste tijd in een 
creatieve bui, niet alleen op academisch 
vlak maar ook in het persoonlijke leven. 
Maak optimaal gebruik van dit vermogen, 
en wees niet bang om grote veranderingen 
door te voeren. Laat die originele ideeën 
de vrije loop gaan en dankzij dat zal je het 
middelpunt van de belangstelling worden. 
Het kan wel zijn dat zoveel ideeën wat 
gevoelens zullen verbergen, maar luister 
naar je eigen ritme en probeer de dingen 
te doen zoals jij ze voelt en volg niet wat 
anderen voelen. 

Stier
De stier is zelfstandig, affectioneel en 
praktisch. Dit maakt oktober voor jou het 
ideale moment om nieuwe vriendschappen 
te sluiten. Gedurende deze periode kom je 
zeer charismatisch over, en je zal een favoriet 
worden onder de mensen. Communicatie 
zal je sterkste punt zijn, waardoor je een 
diepere band zult opbouwen met sommige 
mensen. 
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Tweelingen
Tweelingen zijn sociale, charismatische 
personen die zich makkelijk kunnen 
aanpassen aan situaties. Echter is het wel 
belangrijk voor tweelingen om in oktober 
zich te richten op planning en belangrijke 
beslissingen. Probeer je prioriteiten 
te stellen deze maand. Selfcare is ook 
belangrijk, zeker nu dat het de minder 
zonnige periode is van het jaar. 

Kreeft
De kreeft is empathisch, gevoelig en 
gereserveerd. In oktober zullen Kreeften 
in een humoristische bui zijn en uit hun 
persoonlijke bubbel stappen. Ze zullen 
opvallen tussen andere mensen ( alhoewel 
niet altijd voor de juiste redenen). Nieuwe 
contacten leggen deze periode zal voor 
jou ook geen probleem zijn doordat je 
gesprekken interessante onderwerpen 
zullen omvatten. Probeer echter wel jezelf 
deze maand niet te hard fysiek te challengen, 
dit heeft anders negatieve gevolgen. 

Leeuw
Leeuwen zijn bekend om hun grote 
persoonlijkheid, opvallendheid en 
assertiviteit. Oktober zal voor jou een 
maand vol goed humeur, gelach en 
geweldige ideeën zijn. U zult de aandacht 
van anderen trekken dankzij je directheid. 
Deze herfstperiode zal ook spirituele 
waarneming doen ontwaken. Ga daarom 
voor nieuwe kennis, zoals lezen, of bezoek 
een museum. 
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Maagd
De maagd is intelligent, eerlijk en 
georganiseerd. Deze maand verlang je naar 
solitude en rust. Je zal je vooral op jezelf 
richten. De ideale periode voor zelfreflectie 
dus. Je hebt een heleboel onopgeloste vragen 
die moeten worden afgesloten, en deze 
periode zal daar perfect voor zijn. Je bent 
ook  geneigd zijn om alternatieve richtingen 
in te slaan, dus wees niet bang om de andere 
kant op te gaan en nieuwe dingen te leren. 
Probeer tijdens die zelfreflectie wel niet te 
vergeten om eens soms een luchtje te gaan 
scheppen buiten.
Schorpioen
Schorpioenen zijn serieus, intuïtief en 
gepassioneerd. In oktober zullen zij vol 
empathie zijn en geweldige communicatie-
vaardigheden hebben. Begrip voor de 
problemen van je vrienden zal je kracht 
zijn, zodat mensen om u heen je steun 
zullen voelen en  om hulp zullen vragen als 
ze die nodig hebben. Ook zul  je de indruk 
wekken een zeer kalm en evenwichtig 
persoon te zijn, wat u zowel op school als in 
uw privéleven zal helpen. In deze periode 
verlaagt je stressgehalte, dus wees niet 
bang om eens een uitdaging aan te gaan.
Boogschutter
De boogschutter is oprecht, vriendelijk 
en energiek. Deze maand heb je nood aan 
harmonie. Je zal jezelf volledig in balans 
voelen en een gevoel van vrede kunnen 
doorgeven aan anderen en daardoor ook erg 
populair zijn in je ploeg van medestudenten. 
Als je echter een gebrek aan voldoening 
ondervindt in een relatie is het mogelijk dat 
je radicale stappen neemt om dit terug te 
brengen.
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Steenbok
Steenbokken zijn verantwoordelijk, 
gemotiveerd en ernstig. Je zal vaak stilstaan 
bij de zin van het leven en je relatie met 
anderen analyseren. Dit kan leiden tot een 
verlangen om nieuwe mensen te ontmoeten. 
Je zal hopen om de juiste vriend of partner 
tussen hen te ontdekken. Verwacht niet te 
veel en vertrouw niet blindelings iedere 
persoon die je ontmoet. Probeer meer 
tijd te vinden voor je familie, ze zullen dit 
appreciëren.

Waterman
De waterman is avontuurlijk, experimenteel 
en spiritueel. Deze komende maand zal 
je zullen erg contraproductief zijn in het 
werkveld. Je relaties met vrienden en 
medestudenten zijn erg goed doordat je 
erg communicatief en entertainend bent. 
De hele ploeg zal je goed kennen. Aan de 
andere kant zullen je superieuren dit ook 
opmerken en het mogelijk beschouwen als 
een gebrek aan toewijding.

Vissen
Vissen zijn fantasierijk, artistiek en heel 
emotioneel. In oktober zullen Vissen te veel 
op hun schouders nemen, en ze zullen er 
helemaal niet bovenop zitten. Tegelijkertijd 
zul je te veel van jezelf verwachten, wat de 
hele situatie zal verergeren, en je zult je 
wanhopig gaan voelen. Stop en besef dat u 
niet zoveel haast hoeft te maken en dat het 
niet productief is om veel dingen tegelijk te 
doen.
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Sterrenbeeld in spotlight: Weegschaal 
De weegschaal is rechtvaardig, creatief en open minded.  Deze maand zal 
je wat meer in jezelf gekeerd zijn en meer gefocust zijn op prioriteiten. De 
artistieke ziel zal ook in je ontwaken, dus deze periode zal direct activiteiten 
aanmoedigen zoals schilderen, het spelen van een muziekinstrument, een 
nieuwe sport uitproberen of dansen. Probeer deze maand ook niet te rushen 
en geniet van de kleine geluksmomentjes.
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VersprekingenVersprekingen

Sander (3ba) : Langs achter komen 
trouwens xoxo

Bas Beaujean (nu Dr., toenmalig 
dokteraatsstudent): komaan Johan 
waarop Johan Claeys (Dr.) ‘Dr. Claeys 
voor u alsjeblieft.

Victor (3ba): Zijn er ook jonge 
kindjes bij?

Wannes (ma): genocide is zo veel 
leuker in het roze.

Robbe (4ba): liever het N-woord in de 
mond dan eender welke Candybar? 
waarop Cisse (ma): een Snickers!

Cisse (ma): ik ga mijn ballen in 
tomatensaus halen
Waarop Robbe (4ba): ik ga mijn 
ballen Door tomatensaus halen.

Marlies (3ba): ik wil geen ballen 
tegen mijn hoofd.

Jana (3ba): mag ik één van uw ballen?

Lukas (3ba): ik kan ni naaien.

Fien (??): ah nee mijn bal mijn bal 
mijn bal!

Marlies (3ba): ik zal wel spuiten; 
waarop Marie (??): ik heb ni liever 
da ge spuit; en Jana (3ba): ik mag 
spuiten waar ik wil.

Fien (??): ik ben weer mijn tand aan 
het penetreren 

Fien (??): doen jullie da ni? Met de 
tong in de gaatjes zitten?

Fien (??): mooie poes. 

Jana (3ba): Marlies bleef maar 
spuiten.

Jana (3ba): Ward, mag ik uw lipke 
hebben.

Sander (3ba) tegen Elian (4ba) en 
Frédéric (3ba): gij doet fars en gij zijt 
fars. 

Frieke (4ba): wie gaat er nu op een 
yoga mat slapen? Waarop Marie (??): 
hey! Met posities hè

Marie (??): da kan stinken ma da kan 
ni snurken.

Jana (3ba): wilt ge op mijn ding 
spuiten?
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Maya (4ba): ik heb niet mogen 
trekken.

Frieke (4ba): ik slik da gwn door.

Sander (3ba): de meeste wortels kunt 
ge echt wel in uw gat steken.

Fien (??): ik heb geen brein en zelfs 
ik weet da.

Jana (3ba): ge moogt op mij komen 
zitten als ik de rest mag doen.

Robbe (4ba): Maya is als de flosh, als 
ge die pakt dan moogt ge een tweede 
keer
Waarop Wannes (ma): ah ja en als ge 
jonger zijt is het makkelijker zeker

Maya (4ba) : Wij zijn geen pussies. 
Wij eten fishsticks!

Jeremy (verrader) tegen Charlotte 
(2ba): Gij hebt toch een mooie 
voorhoofd!?

Sander (3ba) na 2 seconden op de 
schommel te zitten: help ik ga dood.

Sander (3ba): een object dat stilstaat 
blijft stilstaan ofzo iets.

Maya (4ba): Glitter is de herpes van 
de knutselspullen.

Robbe (4ba): ik heb een heel goede 
routine, ik sta elke dag om 6:30 op. 
Waarop Wannes (ma): ik ga elke dag 
om 6:30 slapen.

Patrick Degryse (prof): Who did not 
see Barbie? Get out!

Patrick Degryse (prof): wheres my 
stick? I have no stick!

Senne (Alfaan) tegen Joris (2ba): 
Joris gij zijt een paal, en ik smijt mijn 
stok op u.

Joris (2ba): Ik was aan het kijken 
naar de ballen van Jeremy.

Victor (3ba): ik wil hem wel recht 
krijgen he.

Elian (4ba): sander, uw praeses 
verkracht mij.
Waarop Sander (3ba): ik zou 
meedoen maar ik zit hier goed.

Sander (3ba): ik weeg echt 5 victors.

Aike Raes op et scherm. Aike (4ba): 
‘het voelt zo raar da mijn naam op 
da scherm staat’. Waarop Maya 
(4ba): ‘hoe denkt ge da ik mij voel in 
plopsaland?’

Leentje (3ba): wil jij op mij spuiten 
Gijs? daarna: Kjell, heb je al genoeg 
gespoten?
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Aike (4ba): jammer dat moord 
illegaal is 

Robbe (4ba): als ge vastzit moet ge 
dieper

Ilse Schoep (prof): Zonder de 19e 
eeuw had de 20e eeuw niet kunnen 
gebeuren. 

Lukas (3ba): ‘Jerry is een kers’

Kevin (Ma): archeologen zijn 
gemaakt voor BDSM

Sander (3ba) over drugshonden: 
geven ze die geen drugs zodat die 
verslaafd worden en dan gaan die da 
zoeken?

Max (Ma): vissen zijn fucking heet

Frieke (4ba): mannen zijn hoeren

Jens (Stef): ik trek veel

Lukas (3Ba): de Belgische vlag is 
rood, groen en blauw!

Jens (Stef) al zingend: I’m just a Stef, 
anywhere else I’d be a Jens

Ward (3ba): Uw tanden liggen daar 
nog

Sieglinde (2ba):Neem uw stok vast, 
Victor

Charlotte (2ba): Ik dacht niet na, ik 
heb Ainhoa gewoon afgetrokken.

Frieke (4ba) tegen Fleur: wat is 
er op te graven in Genk? Waarop 
Frederik(3ba):Hasselt

Robbe (4ba): ZANDER, SPUIT MIJ!

Robbe (4ba): “Ik wil gwn small 
en fragile zijn in de armen van 
Harrisson Ford”

Maya (4ba): bijvoorbeeld oh nee 
spuit op mij

Marianne (volksheld): ge kunt ook 
andere dingen in uw mond steken, 
ma die hebben geen voedingswaarde.

Zander (ma): Ik ben al zo veel keer 
bespoten

Frédéric (3ba): seks met duiven is 
onverantwoord

Esther (3ba):noem 2 seizoenen, 
waarop Louise (3ba) :april en mei

Marianne (volksheld): Ik moet dit 
eens veranderen. Ipv coprolieten 
staat hier nog ‘paleo- kaka’
 
Ward(3ba): ik ga terugschieten hé

Louise (3ba): ik ben blij dat ik kan 
omgaan met dode mensen
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Jeremy (verrader): Ik steek dat nooit 
in 

Jonathan (1ba): dat ding was ZOOO 
lang hè

Hannah (1ba): mag ik nog eens aan je 
stok zuigen

Yinthe(2ba): in het archief kontje 
gaan verkopen

Elian (4ba): als gij dat bier had 
geabsorbeerd, was ik niet dronken 
geworden die avond

Esther (3ba): “de enige mannen die 
ik aantrek zijn katers.”

Student (anoniem): is da met kaart? 
Waarop Marlies (3ba): nee met salsa

Glutenvrij (eerstejaars): als ik moet 
kiezen tussen een rioolput en een 
wc, dan kies ik altijd het wc, want 
dat hebt ge eerst moeten eten

Senne (??): ik hou van noten in mijn 
mond
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Verspreking van de maand: 
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In the meme timeIn the meme time
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Heb je een mening die je met de wereld wilt delen?
Tips voor een beter leven?

Een talent dat iedereen moet leren kennen?
Of kom je gewoon graag in de krant?

Alfabeltjes zoekt columnistenAlfabeltjes zoekt columnisten

Stuur je idee of afgewerkt artikel naar de Facebookpagina van de Alfabeltjes, 
mail het naar alfabeltjes@gmail.com of spreek de redactie aan en word een 
gepubliceerd schrijver.


