


Alfalied
(op „Home on the Range”)

Ach geef me een schup
Dat ik graven kan gaan
Want ik ben toch een echte Alfaan,
Ook de borstel mag mee
En zelfs onder de zee
Zingt men Alfa’s lijflied gedwee:

Refrein:
Schup, schup met ons mee
We vinden Napoleon’s plee
‘t Paard van Troje staat hier
Tussen twee bakken bier
Studeren interesseert ons geen zier!

Ook in de woestijn
In het Tweestromenland
Zitten wij met een zeef in het zand
In een put in de grond
Dat is leuk en gezond
Net als ‘t bier, zo schuimend en blond...

Refrein

Heel vaak op café
Met een pint aan de toog
Dat is zeker een archeoloog
Maar ook soms in de bieb
Op het vierde verdiep
Met de vraag of Lucy reeds liep

Refrein

En steeds weer op zoek
Naar een oud Romeins kamp
Of een vroegchristelijke lamp
Met een hoopvol gemoed
Ja, wij voelen ons goed
Door ons Vlaams studentenbloed
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RedactioneelRedactioneel

Beste Alfanen en sympathisanten,

Jawadde, Alfa is 40! Daarom besloten 
wij op de redactie een trip down 
memory lane te maken om jullie nu 
hier een mooie lustrumeditie voor 
te schotelen. Van de geschiedenis 
van Alfa tot collumns met voormalig 
praesidiumleden door de jaren 
heen, we hebben ons best gedaan 
om de zowel het verleden als heden 
van Alfa in de kijker te zetten. Zo 
zijn er onder andere gelukkig nog 
steeds de vertrouwde versprekingen 
en rubrieken geschreven door onze 
huidige collumnisten. Ik ga er niet 
meer veel woorden aan vuil maken, 
dus lees en geniet! Het was al zeker 
voor mij een plezier om ze voor jullie 
voor te schotelen.

Feestelijke groetjes,
Maya

Allerliefste mede-archeologen, 
Alfanen en sympathisanten,

Alfa bestaat 40 jaar dit jaar! Wat 
een geweldige mijlpaal om te 
vieren. Alfa kwam mijn eigen leven 
binnengevlogen compleet per 
ongeluk maar het is een van de beste 
ongelukken die ik heb meegemaakt. 
Deze leuke bende aan gekke 
studenten is een van de beste om 
deel van te zijn. Uit deze bende zijn 
er een aantal extra leuke mensen 
met hun extra leuke artikelen 

waarvoor heel veel dank. 
Deze editie heeft niet enkel 
de klassieke rubrieken zoals 
versprekingen, profiel van een 
fossiel en archeogames maar ook een 
Lustrum column met getuigenissen 
en boodschappen van (Oud-)
Alfanen. Dus sla de bladzijde snel om 

en geniet van deze nostalgie trip!!
 

Hip Hip Hoera en veel leesplezier!!

Anna
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Woordje van de praesesWoordje van de praeses

Beste Alfanen, Oud-Alfanen en sympathisanten

Alfa is 40! Dat zijn 4 decennia aan kringenzuipen, Alfa reizen, flunkyball 
toernooien, Fossielenfuiven, Weenavonden.... Dat betekent natuurlijk ook 
dat er een gigantische rij aan voorgangers is die ervoor gezorgd heeft dat wij 
nu al bijna een halve eeuw studenten archeologie kunnen bijstaan in zowel 
hun studies als naschoolse activiteiten :) Het zijn bijgevolg vooral deze 
mensen die we in dit jubileumjaar in de bloemetjes willen zetten, te beginnen 
met deze lustrumweek die van start gaat in ons Didactisch Museum.

Het praesesschap in een jubileumjaar wordt gezien als een extra last die 
op je schouders gelegd wordt, maar eigenlijk is het een leuk voorrecht om 
snuisterend in de archieven toevallig op oude foto’s van professoren te 
stuiten of leuke weetjes te achterhalen: Wisten jullie dat Alfa ooit door het 
koninklijk paleis bedankt is geworden? Er waren tot op heden echter een 
paar vragen in verband met onze kring die niet konden worden opgelost 
met een zoektocht in de archieven. Het is namelijk zo ver gekomen dat de 
huidige generaties geen idee hadden waarom hun kring nu eigenlijk de 
naam Alfa draagt en hoe onze kring en kringlied tot stand zijn gekomen. 
Gelukkig zorgen alumni evenementen als deze ervoor dat deze kennis 
eindelijk opgefrist kan worden. Het zijn zowel deze oudere als de huidige 
generaties die ik graag wil bedanken voor het fantastische werk dat ze 
leveren/geleverd hebben. Nu we opgefrist hebben waarom Alfa, nu Alfa 
heet, hoe onze kring en het kringlied ontstaan zijn, kunnen we wel even 
verder. Er rest mij bijgevolg enkel nog te zeggen: Op naar de 50!

Feestelijke groetjes

Victor
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KalenderKalender

Wil jij op elk moment weten wat er allemaal gaande is in de wereld? 
Kijk dan zeker naar deze kalender! Kijk voor meer informatie naar de 
Facebookevenementen van de betrokken activiteit, of je Analfabeetje 
dat elke zondag in je mailbox beland.

13 november
Openingsreceptie Lustrum

14 november
Verjaardagsfeestje Alfa

16 november
Alfa’s BINGO cantus

18 - 24 november
Lustrumweek FakLetteren

27 november
Superhelden feestje 

29 november
Monitoraatsquiz
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Alfa’s LustrumAlfa’s Lustrum

Allerliefste Alfanen jong en oud, dit jaar vieren wij zoals elk jaar de 
verjaardag van Alfa maar dit jaar is een beetje extra speciaal. Dit 

jaar is namelijk een Lustrumjaar, namelijk het 40e bestaansjaar voor 
onze geweldige kring. In de komende teksten zijn getuigenissen van 
verschillenden Alfanen over hun jaren bij ons. Geniet dus even van 
deze nostalgie en op naar nog eens 40 jaar!!
Deze uitzonderlijk column bevat een interview met één van de oprichters 
van onze geweldige kring, verder zijn er nog wat kortere tekstjes van oud-
Alfanen en als laatste nog enkele beschrijvingen van Alfa door Alfanen. 
Kortom veel leesplezier met deze column! 
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Alfa’s Lustrum: Bruno ClaesAlfa’s Lustrum: Bruno Claes

Lang lang geleden in de 
mysterieuze stad van Leuven 

werd de geweldige kring Alfa 
opgericht. De redactie sprak met 
één van de oprichters, Bruno 
Claes. 
Misschien kunt u zicht even 
voorstellen voor de mensen die u niet 
kennen? 
Ik ben Bruno Claes, geboren 
in 1958 tijdens de laatste 
wereldtentoonstelling in Brussel, in 
de prehistorie dus. In oktober 1978 
begon ik aan de KUL archeologie te 
studeren. Ik wist al van mijn 16 dat dat 
mijn doel was. Mijn ouders hebben 
me daarin gestimuleerd, zij lagen er 
trouwens met onze Italië en Spanje 
reizen aan de basis van. Na mijn 
studies in 1982 mocht ik doctoreren 
in Romeinse economie maar moest 
daarvoor naar Bonn in Duitsland, 
dat heb ik moeten weigeren 
omdat er geen assistentschap kon 
volgen achteraf. Omdat toen net 
de mogelijkheid geboden werd 
om Burgerdienst (vervangende 
militaire dienst) te doen aan een 
culturele instelling (KUL) heb ik als 
eerste mijn burgerdienst aan het 
departement archeologie gedaan. 
Ik heb toen in de stad Leuven 

verschillende noodopgravingen 
gedaan en de collecties van het 
departement beheerd. Er heerste  
toen economische crisis, dus ben 
ik zoals zovelen van richting 
veranderd en ben winkeldirecteur 
geworden bij GB in Strombeek. 
Daarna heb ik carrière gemaakt als 
projectleider voor grote nationale 
en internationale logistieke en 
purchasing projecten, de overgang 
naar jaar 2000 en de euro. GB was 
toen Carrefour geworden. Daar 
ben ik dan directeur Commerciële 
Administratie geworden met een 
wereldwijde coördinerende rol. Ik 
ben gehuwd met Freddy Burm, die 
heeft een zoon meegebracht waarbij 
we nu drie prachtige kleinkinderen 
hebben. Ik ben positief ingesteld 
en hou van goede wijn en lekker 
authentiek eten.  Ik hou van een 
druk sociaal leven en van reizen met 
de nadruk op archeologie, kunst en 
wat avontuur. Ik lees ook heel graag 
en dat hoeft niet steeds archeologie 
te zijn….  
Hoe bent u bij Alfa terechtgekomen? 
In 1978, voor ik aan de studie 
archeologie begon, kende ik 
reeds enkele professoren en 
Arnold Provoost die bij ons in 
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de boekhandel kwamen, die was 
immers gespecialiseerd in Kunst 
en Litteratuur. Toen bleek dat 
er voor eerste kandidatuur geen 
opvang voorzien was, heb ik me 
kandidaat gesteld en gezien wij 
een gigantische zolder hadden 
die al in mijn schooltijd tot een 
clubhuis was omgetoverd heb ik 
mijn medestudenten na een tour 
door Leuven daarheen gebracht. 
We waren met 45 dus wat veel 
voor een café. We zijn daar blijven 
bijeenkomen en al in de eerste 
maand wilden we een naam voor 
onze groep en dat werd ALFA met 
het Alfa huis. In 1983 werd het huis 
verkocht en moesten we een officiële 
kring stichten om aan lokalen te 
komen van de KUL en uiteindelijk 
ook aan een kleine toelage.
Doet u nog steeds iets met 
Archeologie? 
Ik heb Romeinse archeologie 
gestudeerd en al mijn reizen zijn 
daar steeds op gericht geweest. Zo 
heb ik Marokko, Tunesië, Jordanië, 
Egypte, Griekenland, Cyprus, 
Turkije, Italië, Spanje en de rest 
van Europa doorkruist met als doel 
zoveel mogelijke Romeinse sites 
en musea te bezoeken en daar met 
de conservators of archeologen 
van gedachten te wisselen. Actief 
opgraven heb ik niet meer gedaan, 
maar in de literatuur probeer ik 
uptodate te zijn. Onlangs, gezien 
ik met pensioen ben, heb ik terug 
contact opgenomen met het Toreke 

in Tienen betreffende de collecties 
van de opgravingen in Hoegaarden.
Wat is uw favoriete Alfa herinnering? 
De samenhorigheid, de 
ongedwongenheid, het enthoesiasme 
en de jaarlijkse London-reizen die 
ik samen met Lionel Ferlin mocht 
gidsen. Die reis heeft aan velen 
die na hun kandidatuur (bachelor) 
andere richtingen kozen, een 
brede basis van de hele Europese 
kunstgeschiedenis meegegeven. 
De reizen versterkten de 
samenhorigheid en waren ook voor 
velen toen de eerste buitenlandse 
reis.
Hebt u nog veel contact met uw mede 
Alfanen? 
Mijn vriendenkring bestaat vandaag 
grotendeels uit Alfanen uit die eerste 
jaren (78-85) en zij vormen op zich 
ook een groot netwerk waardoor ik 
regelmatig de kans heb om tijdens 
verjaardags- of andere feestjes met 
zij die je soms uit het oog verloren 
bent, terug aan te knopen. Zij hebben 
ook bewezen dat archeologen in 
moeilijke omstandigheden een 
waaier van jobs aankunnen buiten 
archeologie. Sommige vrienden heb 
ik ondertussen al meer dan 40 jaar 
en dat is voor mij het kostbaarste 
bezit. 
Voorlaatste vraag, hebt u nog een 
boodschap voor de huidige Alfaan/
Archeologie student? 
Graag, vooreerst : vergeet nooit 
hoe groot de druk ook, dat elke 
opgraving ook een vernietiging 
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is van context en dat men dus 
niet voorzichtig en breed genoeg 
kan opgraven en documenteren. 
Vele opgravingen gebeuren nu 
door commerciële firma’s en daar 
schuilt een groot gevaar omdat men 
geneigd is zich enkel toe te spitsen 
op een specifiek perceel terwijl even 
goed landschap en geologie van 
groot belang zijn, neem veel foto’s 
(echte die ook kunnen gepubliceerd 
worden). Een tweede boodschap 
is, vergeet niet zorg te dragen 
voor een degelijke bewaarplaats 
voor het gevonden materiaal. We 
hebben musea die stockage ruimte 
hebben. Instellingen zoals de KUL of 
lokale musea hebben archeologica 
niet steeds als prioriteit in hun 
kelders zitten. Er is al veel verloren 
gegaan doordat vroeger na de 
opgraving wat werd verdeeld onder 
de burgemeester, de notabelen 
en het opgravingsteam waardoor 
het nu soms onmogelijk wordt 
om gepubliceerde stukken terug 
te vinden voor tentoonstellingen. 
Een derde en laatste is, vergeet 
niet te reizen. Dat hoeft niet ver te 
zijn, in België zijn heel rijke sites 
en lokale en grote musea. Het zijn 
ideale plaatsen om van gedachten 
te wisselen en gegevens te delen. 
En gezien archeologen vaak 
Bourgondiërs zijn, kan dat zeker bij 
pot en pint. Ook in het buitenland 
zal je merken dat archeologen een 
speciaal ras zijn die makkelijk met 
elkaar praten (zolang je niet te dicht 

bij hun vaarwater komt)
En als laatste wat is uw schoenmaat? 
45

Een interview met 
Bruno Claes

door de Alfabeltjesredactie
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Alfa’s Lustrum: Oud-AlfanenAlfa’s Lustrum: Oud-Alfanen

De volgende tekstjes zijn van verschillende Alfanen door de jaren 
heen. Geniet van deze korte reizen doorheen de herinneringen. 

Robbe Van den Bergh (Praeses 2022-2023):
Beste Alfanen,
Het is waarschijnlijk niet mijn plaats om dit te zeggen maar oude gewoontes 
sterven; Welkom in dit prachtige lustrum alfabeltje! Ik ben zeer verheugd 
jullie nog eens te mogen toeschrijven in dit medium. Maar ik sta erom bekend 
dat ik nogal veel rond de pot draaide in mijn woordjes, gelukkig is dat nu 
niet nodig want ik mag vertellen over mijn alfa carrière, en die herinner 
ik mij met veel passie en plezier! Het begon allemaal in het jaar 2020, ik 
was juist kersvers aan de universiteit en ik zag alles als een nieuw begin. 
Het losertje dat ik was geweest in het middelbaar was gestorven en ik wou 
mezelf inzetten voor mijn medestudenten. Door de door corona beperkte 
maar toch nog talrijke alfa activiteiten heen had ik iets opgevangen over 
een eerstejaarsverantwoordelijke (nu faseverantwoordelijke) en na het kort 
te overwegen besloot ik dat ik daarvoor ging gaan. Na een kort debat met 
een tegenkandidaat onder toezicht van het toenmalig praesidium was mijn 
week lange droom verwezenlijkt: ik stond in voor de communicatie en het 
onderwijs van de eerstejaars Archeologie. Gedurende dit (corona)jaar heb ik 
mijn mede Alfanen beter leren kennen en heb ik ontdekt wat een prachtige 
kring alfa wel niet was: inclusief, tof, goedlachs en behulpzaam. Het zou zo 
uit een melige film kunnen komen. Er werd dat jaar zelfs gehint naar een 
toekomst voor mij als praeses, maar ik dacht toen nog dat dit een nog niet 
al te ernstig voorstel was.
Toen Luna (onze praeses van dien) me dus vroeg of ik het volgende jaar wou 
ingaan als een onderwijsverantwoordelijke heb ik dan ook geen seconde 
getwijfeld om mij nog verder te verdiepen in studentenvertegenwoordiging. 
Ik kan nu eerlijk zeggen, tot nu toe, was dit mijn lievelingsdeel van men 
studententijd. Ik kon het genot van omgaan met fantastische mensen bij alfa 
combineren met het verbreden van mijn sociale horizont naar de andere 
kringen bij CORaaL (Campus Overkoepelende Raad Letteren) en het dieper 
delven naar de studentenvertegenwoordiging die me zo nauw aan het hart 
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Alfa’s Lustrum: Oud-AlfanenAlfa’s Lustrum: Oud-Alfanen

was geworden. Mocht ik de keuze hebben, zou ik dit elk jaar opnieuw willen 
doen, zeker omdat ik het gevoel had dat ik er pas aan het einde goed in 
was geworden en het echt kon perfectioneren. Maar helaas (allez, helaas 
nu ook niet), Alfa had andere plannen voor me, want ineens werd ik tegen 
mijn verwachtingen in gevraagd om praeses te worden voor het jaar 2022-
2023. In mijn stoutste dromen had ik nooit gedacht dat mensen mij zouden 
zien als iemand die aan het hoofd kon staan van een kring. En na een tijdje 
nadenken over deze toch wel heftige keuze, besloot ik de uitdaging aan te 
gaan en heb ik mezelf met al men tijd en moeite toegelegd op Alfa. Met 
mijn ‘partners in crime’ in het HP, Gretel en Vincent, konden we alles aan 
en ondanks dat ik mentaal er echt onderdoor ging heb ik er altijd proberen
te staan voor Alfa, en ik heb het gevoel dat ik toch wel een positieve impact 
heb kunnen vormen op het archeologische kringleven (bv. de wijziging van 
het kringschild en het meewerken aan de nieuwe codex). Daarbovenop, heb 
ik de liefde van men leven leren kennen door mijn interactie met de andere 
kringen en dus kan ik alleen maar zeggen dat ik dat met plezier gedaan heb. 
En dat plezier heb ik er ook enkel kunnen uithalen door de onvoorwaardelijke 
steun van Gretel en Vincent, als jullie dit lezen: dankuwel. Zonder jullie had 
ik dat nooit kunnen verwezelijken! Maar ik kan enkel Alfa bedanken voor 
de persoon die ik vandaag de dag ben. De verlegen persoon die alleen in 
een hoekje zat op het middelbaar is enkel door alfa kunnen uitgroeien tot 
een standvastig persoon die kan opkomen voor de belangen van zichzelf en 
anderen op een diplomatiek verantwoorde manier.
Alfa dankuwel voor de geweldige jaren, en danku wel voor mijn persoon! Ik 
hoop dat jullie dit open klimaat in de toekomst verderzetten, zodat er nog 
individuen zoals ikzelf kunnen openbloeien tot volwaardige archeologen!

Vincent Verhaegen (Quaestor 2021-2022, 2022-2023):
Voor mij voelde Alfa aan als een vertrouwd plekje. De eerste jaren was ik niet 
zo hard betrokken, maar eens dat veranderde, was het moeilijk om Alfa na m’n 
studies achter te laten. Het plezier, de gezelligheid, de vriendschappen en de 
marginaliteit dat Alfa met zich meebrengt zijn zaken die ik nog steeds koester. 
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Alfa’s Lustrum: Oud-AlfanenAlfa’s Lustrum: Oud-Alfanen

De mensen die zich inzetten in het praesidium om de archeologiestudent 
een leuke studentenwerking te geven zijn daarom onmisbaar in dit plaatje. 
Mijn meest favoriete alfa herinnering vind ik een moeilijke. Er zijn zoveel 
dingen waar ik blij op terugkijk. Die ene keer da we de kringenzuip hebben 
gewonnen en heel de avond met Alfa “ooga booga” aan het roepen waren, is 
toch wel een topper. Of de nintendonamiddag waar mensen hard gingen op 
Just Dance en Mario Kart. Of gewoonweg de gezellige woensdagnamiddagen 
in de fak. Het moeilijk om één favoriete eruit te kiezen, er zijn zoveel leuke 
momenten die ik zou kunnen opnoemen.

Ferre O (Vice-praeses 2020-2021, 2021-2022):
Alfa 40 jaar, amai! De tijd is snel voorbij gegaan, want ik herinner me het 
35-jarig lustrum van 2018 nog goed. Ondertussen zit mijn tijd bij Alfa erop, 
maar ik kan terugkijken op vier prachtige jaren bij de kring. Naast een 
studentenkring denk ik dat Alfa voornamelijk een vriendenkring was die 
me hielp om in het Leuvense studentenleven binnen te rollen. Ik voelde me 
er direct thuis en hielp daarna graag om nieuwe studenten datzelfde gevoel 
te kunnen geven. Naast alle praesidiumzaken en het feesten zijn the friends 
we made along the way denkik het mooiste wat Alfa voor me heeft betekend. 
Vriendschappen waarvan ik hoop dat ze nog lang mogen meegaan!
Mijn tijd bij Alfa is natuurlijk gevuld met leuke momenten. Het is heel 
moeilijk om hier één favoreit moment uit te kiezen. Mijn jaren bij Alfa zitten 
vol leuke herinneringen aan fakavonden, cantussen, uitstappen, reizen, 
TD’s, weekends, … En dan zijn er nog natuurlijk alle dingen die ik me niet 
meer herinner. De tocht naar huis na de kringenzuip van 2018 is denk ik 
mijn favoriete niet-herinnering.
Ik ben zeker dat het Alfa van de toekomst al deze mooie dingen zal 
verderzetten, en ik tel al af naar het 100-jarig lustrum van 2083!
Ferre O
Annelies Fonteyn (Praeses 2019-2020):
In 2017 startte ik aan mijn studies archeologie niet wetende waar ik aan 
begon. Met een bang hartje probeerde ik sociaal te zijn en ging ik naar de 
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Alfa’s Lustrum: Oud-AlfanenAlfa’s Lustrum: Oud-Alfanen

eerste Alfa activiteit om vriendjes te maken, de alom bekende Shooting 
Stars op de perma. Ik als sociaal incapabel eerstejaartje zonder kot had het 
plan om vroeg te vertrekken. Ik bleek me echter te amuseren en al snel 
vrienden te maken met de andere eerstejaars en Alfaleden. Al snel fixte 
ik een slaapplaats bij een andere eerstejaars die ik 2 dagen kende. Nu, 6 
jaar later, zijn wij nog steeds bevriend (love you Charisse) en ben ik mezelf 
eeuwig dankbaar dat ik naar de Alfa activiteit ben gegaan. Alfa kreeg 
meteen een plaats in mijn hart. Na een jaartje kennismaken met de kring 
als eerstejaars, dook ik in de functie cursusdienst met ambitie om verder te 
groeien binnen de kring en - wie weet - ooit praeses te worden. Dat volgde 
plots veel sneller dan verwacht wanneer een zatte praeses Bram aan mij 
vroeg of ik geen interesse had in de functie. De idioot die ik ben, zei ik daar 
uiteraard ja op. Ik had geen idee waar ik mee bezig was toen ik de kiesweek 
plande en mijn praesidium nog bij elkaar aan het scharrelen was. Ik wist 
nog niet dat ik aan een van de spannendste, leerrijke, meest frustrerende 
en mooiste jaar van mijn studentencarrière zou beginnen. Als praeses van 
Alfa heb ik de kans gekregen om nieuwe archeologiestudenten zich welkom 
te laten voelen in Leuven, in de Fak, in Alfa. Alfa heeft zich in deze jaren 
mijn leven binnengewurmd en is een familie voor mij geworden. Zelfs in 
Coronatijden vonden we manieren om af te spreken, leuke activiteiten te 
organiseren en het Alfa enthousiasme levend te houden. Wat startte als een 
spannend nieuw avontuur in 2017, is uitgegroeid tot een zalige ervaring. 
Alfa en mijn periode in het praesidium betekent zo veel voor mij dat ik een 
tattoo heb van mijn kiesploeglogo. De herinneringen aan mijn tijd in Alfa 
blijven dus niet eeuwig voortbestaan in mijn geheugen maar staan zelfs 
vereeuwigd op mijn lichaam.

Monique Gorissen (Studente Archeologie 1980):
In 1980 trokken we met drie leerlingen (van de twaalf) van de klas Latijn-
Grieks naar Leuven. Geïnspireerd door de boeiende verhalen van onze leraar 
Latijn over het leven in het antieke Rome en na een geweldige Italië-reis 
kozen we voor de studie “Archeologie’ en natuurlijk ook voor de vrijheid
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Alfa’s Lustrum: Oud-AlfanenAlfa’s Lustrum: Oud-Alfanen

van een kotleven in Leuven. De zondagavond namen we de trein naar 
Leuven. Enigszins vermoeid door het dragen van een overbeladen sporttas 
(trolleys waren nog niet zo in de mode) lasten we op weg naar het kot al 
een tussenstop in ‘De Appel in, toen nog enkel café, waar al een heel aantal 
archeologen in spe de week vreugdevol hadden ingezet. Mijn kot op de 
derde verdieping, onder het dak, bevond zich in een oud herenhuis in de 
Vlamingenstraat. Van luxe was er geen sprake: een lavabo in de kamer, 
geen douche te bespeuren, het enige toilet twee verdiepingen lager, een 
draagbaar elektrisch vuurtje voor het meegebrachte eten van thuis. Maar 
dat kon de pret niet bederven.
Het aantal studenten voor de richting archeologie was niet erg groot, dus 
om problemen bij de mondelinge examens te voorkomen probeerden we 
toch zoveel mogelijk lessen te volgen. Natuurlijk ook wel omdat de lessen 
best interessant waren. Duizenden dia’s hebben we bekeken tijdens al die
jaren. Veel tijd spendeerden we ook in de bibliotheek op de vierde 
verdieping in het gebouw van L&amp;W om kopieën te nemen ter illustratie 
bij onze cursussen. Digitale cursussen of internet bestonden nog niet. Mooie 
herinneringen hebben we overgehouden aan de reizen. Zo trokken we naar 
Londen waar we naast de nodige sightseeing en musea ook het beruchte 
theaterstuk ‘The Romans in Britain’ zagen. Het theaterstuk veroorzaakte 
in de jaren 80 veel ophef omwille van o.a. het optreden van naakte acteurs. 
Voordat er sprake was van Glasnost en Perestroika vlogen we met een gammel 
Aeroflot- toestel naar Rusland, eerste halte Leningrad en vervolgens met de 
nachttrein met weinig thee en veel vodka naar Moskou. De stage in Ordona 
in de buurt van Foggia zal mij ook altijd bijblijven: na het opgravingswerk 
verbroederen met de lokale jeugd tijdens de passeggiata op het marktplein 
en nadien samen met professor Mertens wijn drinken onder de olijfbomen.
Het was een heerlijke tijd. Ook al was in die jaren de arbeidsmarkt voor 
archeologen niet erg gunstig en kwamen de meesten onder ons in een andere 
sector terecht, ik zou zo opnieuw voor de studie archeologie kiezen. Eenmaal 
gebeten door de microbe, raak je er nog moeilijk vanaf. Archeologische sites, 
musea, documentaires, … worden we nooit moe.
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Alfa’s Lustrum: Huidige AlfanenAlfa’s Lustrum: Huidige Alfanen
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Profiel van een fossielProfiel van een fossiel

Vorig academiejaar verschenen 
hier verschillende proffen uit 

eigen huis. Dit jaar bieden wij u een 
bredere selectie aan “fossielen”. 
Deze mensen zijn archeologie van 
overal. Deze interviews geven 
jullie hopelijk een idee van wat er 
buiten de muren van KU Leuven 
bestaat. Deze editie is ook een 
beetje gekleurd door ons 40-jarig 
lustrum, de persoon geïnterviewd 
deze editie is professor aan de 
VUB Marc De Bie.

Misschien u even kort voorstellen 
voor de mensen die u niet kennen?
Marc De Bie, 58 jaar, licentiaat 
in de oudheidkunde en de 
kunstgeschiedenis, master in 
kunst- en cultuurbeleid, doctor 
in de archeologie (prehistorie). 
Medeoprichter van Alfa in 1983, 
sportpraeses 83-84 en algemeen 
praeses 84-85 en 85-86. Gelukkig 
getrouwd en vader van vier flinke 
zonen.
Hoe bent u bij de studie Archeologie 
terecht gekomen?
Eerder toevallig. Ik had een 
algemene interesse in ‘de mens’. 
Tijdens een introductiedag voor 
humaniorastudenten in Leuven 

volgde ik in de voormiddag de sessie 
over ‘psychologie’. Ik ging ervan uit 
dat die richting het dichtst bij mijn 
interesse zou liggen. Ik kreeg er 
evenwel een afschrikkingsverhaal 
te horen met waarschuwingen 
over het belang van statistiek. 
In de namiddag had ik nog niets 
geboekt. Archeologie intrigeerde 
me wel. Ik wist tot dan toe niet 
dat dat ook een studierichting 
was, toen nog gecombineerd met 
kunstgeschiedenis bovendien, waar 
ik ook wel belangstelling voor had. 
Dat gaf een heel brede opleiding 
waarin je kon proeven van zowat 
alle humane wetenschappen: 
filosofie, talen, geschiedenis, 
kunst, literatuur, antropologie, 
en natuurlijk ook archeologie of 
‘oudheidkunde’, zoals het toen 
heette. Kortom, alles wat eigen is 
aan de mens. Ik was verkocht.
U bent professor aan de Vrije 
Universiteit van Brussel, hoe bent u 
daar terecht gekomen en wat doet u 
precies?
Ik kwam er terecht zoals elke 
professor aan een aanstelling 
geraakt: door in 1999 te solliciteren 
voor een vacature. Die kwam 
er relatief snel na het behalen 
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van mijn doctoraat over de 
Federmessersite van Rekem bij prof. 
Vermeersch. Daarin had ik door 
verschillende onderzoeksmethodes 
(attribuutanalyse, refitting, 
microwear en ruimtelijke analyse) te 
combineren op de grootste opgraving 
van een finaalpaleolithische 
site in de Benelux, kunnen 
aantonen dat die jagers-
verzamelaarsgemeenschappen hun 
kampementen hier op het einde 
van de laatste ijstijd niet alleen 
functioneel organiseerden, maar 
er ook vormen van ritueel gedrag 
in doorschemerden. Ik had dat 
proefschrift toen net gepubliceerd 
in een tweedelig volume dat 
wereldwijd positieve recensies kreeg 
in belangrijke vaktijdschriften. Ik 
denk dat dat de jury van de VUB 
overtuigd heeft. Daarnaast had ik 
ook de lerarenopleiding gevolgd en 
gaf en geef ik zeer graag les. Mogelijk 
heeft dat ook meegespeeld bij het 
beoordelen van mijn proefles.
Inmiddels doceer ik aan de VUB 
al bijna een kwart eeuw met veel 
plezier kunst en archeologie van de 
pre- en protohistorie. In de bachelor 
gaat het om algemene overzichten, 
in de master onderzoek ik samen 
met de studenten hoe cultureel 
en artistiek gedrag tot stand 
kon komen. Daar kijken we ook 
kritisch naar inzichten uit andere 
disciplines zoals de ethologie, 
de genetica, de neurologie of de 
evolutiepsychologie. De combinatie 

van al die inzichten heeft ons de 
laatste decennia toegelaten om ten 
gronde te verklaren hoe de moderne 
mens en typisch menselijk gedrag 
tot stand zijn kunnen komen, in 
een voortdurende dialoog tussen 
evolutieprocessen en culturele 
ontwikkelingen. Ik vind dat 
bijzonder fascinerend. Het verklaart 
ook zo veel van alle actuele 
gebeurtenissen en ontwikkelingen. 
De archeologie heeft volgens mij 
een zeer belangrijke rol in het leren 
begrijpen van dat verhaal. Ik denk 
dat we als archeologen ook meer aan 
die actuele debatten zouden moeten 
deelnemen en bijdragen. Wij hebben 
data en inzichten die niemand 
anders heeft.
Terzijde: ik geef de laatste jaren ook 
prehistorie aan de eerste bachelor 
in Gent, waar ik een collega vervang. 
De studenten in Leuven zijn dus de 
enige archeologen in Vlaanderen 
die geen les krijgen van mij :).
Naast professor bent u ook een 
onderzoeksdirecteur voor het 
agentschap Onroerend Erfgoed, wat 
houdt dit in?
Ik ben er naast algemeen 
wetenschappelijk adviseur voor 
het agentschap directeur van een 
zeer divers team van gedreven 
landschapsonderzoekers. Via 
beleidsgericht onderzoek 
onderbouwen we het beleid van de 
minister voor onroerend erfgoed en 
voeren we het mee uit. We brengen 
bijvoorbeeld de erfgoedwaarden van 
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cultuurhistorische landschappen in 
kaart om ze wettelijk te beschermen 
of we werken participatief een visie 
en actieprogramma uit voor een 
bepaald erfgoedthema. Historische 
landgoederen bijvoorbeeld. In de 
recente erkenning van Nationale 
Parken en Landschapsparken in 
Vlaanderen hadden we ook een 
belangrijke stem. Het leuke aan 
landschap is dat het zeer breed 
is. Mijn medewerkers hebben 
diverse diploma’s: archeologen, 
historici, geografen, biologen, bio-
ingenieurs, landschapsarchitecten, 
kunsthistorici, etc. In zo’n omgeving 
leer je elke dag bij. Tegelijk streven 
we ernaar dat bewoners en bezoekers 
in Vlaanderen het landschap ook 
zelf leren lezen als een relict van 
eeuwenlange wisselwerking tussen 
mens en natuur. We denken dat dat 
mensen kan begeesteren en met hun 
omgeving kan verbinden.
Op welke bedenking, bevinding of 
verwezenlijking bent u het meest 
trots?
Het feit dat oud-studenten mij 
vertellen dat ze in hun dagelijks 
leven – waar ze ook terecht kwamen 
– nog altijd heel veel hebben aan de 
fundamentele inzichten die ze uit 
mijn cursus ‘Etiologie van cultureel 
en artistiek gedrag’ hebben 
meegenomen. Sowieso is het zien 
groeien van studenten doorheen 
hun studies en hun carrières, en 
daaraan kunnen bijdragen, voor 
mij het mooiste van mijn job als 

professor. Hetzelfde geldt voor de 
medewerkers in mijn team. Ik ben 
het gelukkigst wanneer zij floreren.
Hoe was uzelf als student?
Op één of andere manier wist 
ik discipline in het studeren te 
combineren met een feestelijk 
kotleven (ik zat op een levendig 
gemeenschapshuis) en een actief 
studentenleven, met een groot 
engagement voor Alfa. We hadden 
toen weliswaar enkel examens in 
juni, waardoor je je de eerste helft 
van het academiejaar wel wat kon 
permitteren. 
Hoe bent u bij Alfa terecht gekomen?
Tijdens mijn allereerste nacht in 
Leuven, ergens op een zolder, begin 
oktober 1983. Ik was op één of 
andere manier toevallig beland en 
blijven hangen in een groepje van 
ouderejaars studenten die daar en 
toen besloten om Alfa te stichten 
als een erkende studentenkring. 
Ik werd zo spontaan lid van het 
praesidium. En van het een kwam 
het ander.
En als laatste vraag, wat is uw 
schoenmaat?
43,5. Zijn er naast Alfa T-shirts ook 
Alfa-schoenen te koop misschien?

Een interview met 
Marc De Bie

door de Alfabeltjesredactie
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Brood is het fundament van 
onze samenleving, de motor 

die onze maatschappij draaiende 
houdt en een van die dingen die ik 
niet eet. Dit is toch wel een beetje 
een probleem en ik ben er ook niet 
enthousiast over. Door de jaren 
heen, en na duizend keer gevraagd 
te worden waarom ik geen brood 
eet, ben ik tot volgende conclusie 
gekomen: Het meeste brood dat 
je tegenwoordig kan kopen, is 
best slecht. Dus, in een zoektocht 
naar goed brood, ga ik ook dit jaar 
weer historische broden bakken. 
We zetten het avontuur verder.

De broodavonturen zijn terug van 
weggeweest & beginnen met een 
klassieker. Panis Quadratus (acht-
stukken-brood, als ik me niet vergis, 
maar mijn Latijn zit heel ver weg) 
is een typisch Romeins brood dat 
waar iedereen waarschijnlijk al wel 
eens van gehoord heeft. Je hebt 
waarschijnlijk al wel eens de foto’s 
gezien van die verkoolde broden uit 
Pompeii en Herculaneum, die die er 
uitzien alsof er acht taartstukken 
uit zijn gesneden. Dat is een Panis 
Quadratus. De verkoolde toestand 
van deze broden ligt aan de 

vulkaanuitbarsting trouwens, niet 
het broodrecept.

Het recept voor Panis Quadratus 
is relatief makkelijk, al bevat het 
een aantal kruiden die je niet zou 
verwachten. Je hebt nodig:
350g speltbloem
150g tarwebloem
7g gist
7g zout
275-300ml lauwwarm water
2 el honing
2 el olijfolie
1 el karwijzaad
1 el venkelzaad
1 el anijszaad
6 laurierbladeren

BroodnodigBroodnodig
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Meng de bloem, gist, zout, water, 
honing & olijfolie in een kom en 
kneed tot een bal deeg. Stort het 
deeg uit op je werkbank & kneed ca. 
10-15minuten.  Duw het deeg een 
beetje plat en leg het karwijzaad, 
venkelzaad & anijszaad (als je geen 
karwij of anijs vindt kan een van 
de twee wel gewoon weglaten. Ze 
smaken toch alle drie ongeveer 
hetzelfde) erop. Kneed de zaden er 
goed doorheen.  Vet een kom in met 
olie. Bol het deeg op en leg het in 
de kom. Dek af en laat 30 minuten 
rijzen. Bol het deeg opnieuw op en 
laat opnieuw 30 minuten rijzen. 
Ontgas het deeg. Bol het opnieuw op. 
Leg het in een bebloemde wijde vorm 
en druk het voorzichtig plat. Laat het 
nog ca. 1uur narijzen (of zet het 3 uur 
in je frigo omdat je timemanagement 
slecht is en je naar een vergadering 
moet).  Verwarm je oven op 220°C.  
Leg een vel bakpapier op de bakplaat 
& leg hier de laurierbladeren op. 
(om een of andere reden bakken 
die romeinen al hun broden op 
laurierbladeren). Stort het brood 
uit op de laurierbladeren. Maak 
inkepingen in de bovenkant zodat 
je 8-10 punten krijgt. Verlaag de 
temperatuur naar 200°C en bak het 
brood ca 30 minuten. 

Ik moet toegeven dat dit een van 
de meer succesvolle broden was 
die ik recent gebakken heb (Ik heb 
namelijk dezelfde dag nog een ander 
brood gebakken & dat kwam uit mijn 

oven als een heel platte baksteen), 
maar de broodscore bepaald of dit 
een goed brood is.
 
Smaak 7/10 het was zo wat gek en 
misschien een beetje zoet, maar niet 
slecht. 
Textuur 5/10 speltbrood is altijd 
redelijk dens en hoewel ik daar geen 
fan van ben, vonden andere mensen 
het wel oké
Crunch 2/10 welke crunch?
Werk tegenover voldoening 9/10 
grote fan, goed brood om te maken
Afwas 7/10 çava nog, het kon beter
Uitdeelbaarheid 10/10 absoluut 
uitdeelbaar, scheurt vanzelf in 
partjes

Uiteindelijk een mooie 7/10. Ga ik 
dit brood nog maken om zelf op te 
eten? Absoluut niet. Ga ik dit brood 
nog maken om aan andere mensen 
uit te delen? Zeker wel. 
Mijn dank aan het comité, alle 
fakgangers die ik verplicht heb 
om brood te proeven, voor hun 
meningen. Ze waren nuttig. 
De prijs voor beste broodreactie 
gaat naar Mel, die zijn hap brood net 
niet uitgespuugd heeft omdat hij de 
nasmaak totaal niet verwacht had. 
Ik vond het te grappig om beledigd 
te zijn.

Machteld Schuurmans 
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Het studentenleven kan 
gevuld zijn met vettigheden 

van elke aard, ook het eten 
dat we binnenspelen. Toch zijn 
er tussen alle McDo, KFC en 
andere fastfoodzaken er tal van 
lekkerheden voor een schappelijk 
prijsje. Het is mijn doel om er 
zo veel mogelijk te vinden en te 
beoordelen. Of dat zal lukken 
met mijn 2 nog werkende 
smaakpapillen en culinaire 
kennis gelimiteerd tot Kitchen 
Nightmares valt nog te zien.
Om te beginnen bevinden we 
ons in een restaurant dat bij elke 
student wel gekend is: de Alma. 
Meer specifiek Alma 1 die bij elke 
letterenstudent wel gekend is gezien 
het zo dicht tegen onze faculteit (en 
Fak) gelegen is. Dat zorgt er voor dat 
vele studenten afzakken na hun les 
(of voor een zware avond) om een 
snelle hap te doen. Om aan iedere 
student hun noden te voldoen, biedt 
Alma zowel een vast menu bestaande 
uit broodjes en salades maar ook 
enkele warme maaltijden naast ook 
een ander menu aan te bieden dat 
dagelijks veranderd. Volgens velen 
is de kwaliteit van het voedsel dat 
je voorgeschoteld krijgt in de Alma 

echter niets om naar huis over te 
schrijven. Ik heb voor dit alfabeltje 
twee van de dagelijkse maaltijden 
onder de loep genomen: Balletjes in 
tomatensaus en de alom gekende Big 
Alma BurgerTM.
Voor mijn eerste bezoek nam ik de 
balletjes in tomatensaus aangezien 
hier vaak niet veel mee fout te doen 
is. Echter dacht ik te positief want 
hoewel het vlees van de balletjes 
vrij degelijk was, viel de rest wat op 
mijn bord lag erg tegen. Naast dat 
de balletjes overgoten waren met 
een tomatensaus werd de maaltijd 
ook geserveerd met boontjes. De 
tomatensaus smaakte naar een saus 
die de eer had gekregen om een jaar 
of 2 te rijpen in een conservenblik 
in oma’s bergruim. Dat zorgde 
ervoor dat vrijwel alle smaak uit 
een normaal tamelijk lekkere 
saus compleet was weggetrokken. 
Gelukkig boden de bonen wel meer 
smaak maar bij alle geluk komt 
ongeluk kijken. De smaak van de 
bonen werd volledig onderdrukt 
door de onnoemelijke hoeveelheid 
zout erop. Dat verstoorde de balans 
van mijn bord volledig aangezien ik 
bij elke hap moest vrezen voor de 
hartfalen die de zoute bonen zouden 

Eetlian: Alma 1Eetlian: Alma 1
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veroorzaken. Gelukkig overleefde ik 
de maaltijd en kan ik deze wegens de 
wel lekkere balletjes, goedkope prijs 
(€5) en gratis frietjes als dessert toch 
nipt doen slagen met een 5/10.
Het andere gerecht is er eentje 
waar Alma erg veel trots in neemt. 
De Alma Burger was in vroegere 
tijden een baken van hoop in de 
vele matige dagmaaltijden. Helaas 
stelde deze echter vaak teleur maar 
vormde wel een essentieel deel van 
het Alma aanbod. Sinds recent is 
het recept van de burger echter 
veranderd met een klein positief 
maar ook een erg negatief aspect. 
Laat ons positief beginnen: Het 
broodje van de burger is niet langer 
steenhard. Echter was de trade-off 
voor één tandartsbezoek minder een 
verandering in de saus. Deze ging 
van een mysterieuze saus van de chef 
gevuld met allure en mysterie naar 
de goedkoopste zoetzure saus op de 
markt. Deze verandering ruïneert de 
hype achter de Alma Burger volledig 
en ik hoop dat ze snel teruggaan 
naar de eerdere, iets lekkerdere 
saus. De burger wordt daarnaast wel 
aangevuld door plastieken groenten 
en potato wedges die gekruid zijn met 
kruiden die naar niets smaken. Zelfs 
ik kruid mijn vlees beter. Kortom, 
nog meer dan vroeger is de Big Alma 
BurgerTM een teleurstelling op alle 
fronten, 3.5/10.
Ondanks het vaak matige eten dat de 
student voorgeschoteld krijgt, blinkt 
Alma 1 wel uit in een ander aspect. 

Hoewel het kil ogend interieur 
misschien niet aantrekkelijk lijkt, 
zeker met de ogen van de man 
wiens identiteit ik niet weet die 
over alle hongerige studenten 
staren, heeft het toch iets speciaal. 
Er gaat namelijk niets boven een 
kort almabezoek (van 3 uur in 
sommige gevallen) met je vrienden 
en medestudenten. De gesprekken 
en voorvallen die gebeuren tijdens 
een almabezoek heb je vaak op geen 
ander. Ja, het eten is matig maar 
met de juiste maten er bij fleurt 
de maaltijd automatisch op. Voor 
sfeer en gezelligheid krijgt het dus 
een 8/10. Het is om die reden dat ik 
dan ook Alma 1 zeker een bezoekje 
waardig acht. Voor velen van ons is 
het namelijk een thuis om goedkoop 
een snelle hap te halen na een les of 
voor een belangrijke vergadering/
drankgelegenheid. Spring er dus 
zeker eens binnen met een paar 
van je vrienden of om snel eens een 
broodje uit te halen!

Elian Schoolmeesters
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Acheuleaanse vuistbijl in de Middel-Acheuleaanse vuistbijl in de Middel-
eeuwen?eeuwen?

Recentelijk zat ik op de trein 
van Leuven naar Antwerpen 

en om de verveling tegen te gaan 
scrolde ik door instagram, ineens 
viel mijn oog op een berichtje: 
“Ancient Acheulean handaxe 
Identified in Melun Diptych”. Ik 
vond dit interessant en swipede (of 
hoe ge dit Amerikaanse leenwoord 
ook vervoegd) op het bericht en 
er kwam een mooi  middeleeuws 
schilderij tevoorschijn met een 
man die zat te bidden op zijn 
knieën met naast hem een heilige 
martelaar die de steen vasthield 
waarmee hij werd gestenigd. 
Een meer onderzoekende blik toont 
inderdaad dat deze steen toch 
mogelijke sporen van bewerkingen 
heeft. Natuurlijk moeten we er 
rekening mee houden dat ondanks 
de realistische weergaven van de 
afgebeelde objecten en personen 
dat middeleeuwse kunstenaars niet 
altijd objecten waar zij niet echt mee 
vertrouwd waren 100 procent juist 
afbeeldden, maar met een beetje 
goede wil valt hier inderdaad een 
lithisch werktuig in te herkennen 
dat gezien de vorm waarschijnlijk 
een grote vuistbijl zou kunnen zijn. 
Het schilderij in kwestie is gekend 

als het ‘Melundiptiek’, een 15de 
eeuws olieverfschilderij van de 
hand van Jean Fouquet, de gekende 
hofschilder.

Het schilderij en de steen in kwestie.
De man die dit ontdekte en het 
onderzoek naar deze afgebeelde 
steen in gang zette was Steven 
Kangas, een docent van de 
afdeling Kunstgeschiedenis van 
de Universiteit van Dartmouth. 
Hij kwam jaren geleden uit op het 
schilderij en vond dat de steen op 
het schilderij verdacht veel leek op 
de vuistbijlen die hij eens in musea 
had gezien. Hij kreeg de kans om 
hier eens met experts over te praten 
op een conferentie die op zijn 
universiteit gehouden werd. Er was 
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een voorstelling over de site van 
Isimila in Tanzania en verschillende 
experts van o.a. vuistbijlen waren 
hier ook aanwezig. En zo gebeurde 
het dat Kangas een afbeelding van 
het diptiek liet zien aan Charles 
Musiba en Jeremy DeSilva. Deze 
beide professoren waren akkoord 
dat de afgebeelde steen verdacht 
veel leek op een vuistbijl. Deze 
ontmoeting leidde uiteindelijk 
tot een echt onderzoek waarbij 
de afbeelding van de steen op het 
gekende schilderij tot in de kleinste 
details werd bestudeerd.
Het onderzoek werd geholpen door 
het feit dat het duidelijk was dat de 
schilder de steen duidelijk belangrijk 
genoeg vond om de steen in al zijn 
details weer te geven. Waarschijnlijk 
zal het hier dus een  bestaand 
exemplaar hebben betroffen die 
ergens werd vereerd als de steen die 
gebruikt werd om de heilige Sint-
Stefanus te doden. Bijkomend was 
het feit dat het gebruik van olieverf, 
en het talent van de schilder, ervoor 
zorgde dat er veel genuanceerde 
kleurschakeringen konden 
worden weergegeven en details 
goed bewaard bleven ondanks de 
ouderdom van het originele werk.
Voor het onderzoek werden 
verschillende analyses uitgevoerd, 
te beginnen met een ‘shape space’ 
analyse. Dit hield in dat de algemene 
vorm van de steen op het schilderij 
werd vergeleken met de vorm van 
gekende vuistbijlen. De resultaten 

van deze test gaven aan dat de 
kunstenaar toch zeker gepoogd 
heeft een object conform de vorm 
van een Acheuleaanse vuistbijl weer 
te geven. 
Er werd ook een kleurenanalyse en 
een ‘flake scar count’ uitgevoerd. 
Beiden van deze testen leken aan te 
tonen dat het hier wederom om een 
vuistbijl zou gaan, specifiek van de 
regio van Frankrijk waar Etienne 
Chevalier (de edelman die afgebeeld 
werd) vandaan kwam. De vuistbijlen 
in deze regio gelijken nl. zeer sterk 
op de afbeelding qua kleur en vorm.

Vergelijking met enkele gekende vuistbijlen.
Uiteraard, aangezien het 
oorspronkelijke object niet meer 
voorhanden is, zullen we nooit 
honderd procent zeker zijn dat het 
object wel degelijk een vuistbijl was. 
Maar het heeft er toch, gezien het 
bewijs dat geleverd werd, alle schijn 
naar.
D it onderzoek is wel interessant, 
omdat het voorkomen van deze 
prehistorische werktuigen in 
historische tijden vaak slechts 
teruggaat tot de jaren 1600. 
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In deze periode kwam o.a. het 
antiquarianisme op en legden 
intellectuelen en edelmannen allerlei 
collecties aan waarin o.a. zulke 
speciale stenen terechtkwamen. Het 
bestaan van het Diptiek zorgt ervoor 
dat deze stenen al een plaats hadden 
in de Europese wereld in de 15de 
eeuw, en waarschijnlijk al daarvoor. 
Maar natuurlijk zal niemand de 
ware oorsprong van deze stenen 
ooit hebben kunnen raden in die 
periode.

Neolitische bijl, versierd in de Romeinse Tijd.
Maar hoe ver terug gaat het 
gebruik van prehistorische stenen 
werktuigen in de (geschreven) 
geschiedenis?  Plinius de Oudere 
vermeld dat er stenen bestonden 
die op bijlen geleken en dat  mensen 

er magische krachten aan toe 
schreven. Hij schreef ook dat de 
priesters van de ‘Perzische religie’ 
(van het Zoroastrisme) deze stenen 
zochten voor hun rituelen. Volgens 
Plinius en zijn tijdgenoten kwamen 
deze stenen enkel voor in de grond 
op plaatsen die getroffen waren door 
bliksem. Bij opgravingen in Engeland 
zijn er in Romeinse villa’s deposities 
gevonden van neolitische bijlen die 
in de fundering waren gelegd als 
offergaves om het nieuwe gebouw 
te beschermen tegen onheil. Ze zijn 
ook in archeologische opgravingen 
gevonden van Antieke tempels. In 
sommige gevallen werden ze zelfs 
versierd.
In de middeleeuwen werden 
pijlpunten van steen die soms 
op velden werden gevonden 
‘elfenpijlen’ genoemd, omdat de 
boeren dachten dat elfen en andere 
magische wezens hiermee op jacht 
gingen. En er werden magische 
en genezende eigenschappen aan 
toegeschreven.
Maar informatie uit deze periode 
is zeer vaag, en voor meer 
gedetailleerde informatie moeten 
we naar de 16de en 17de eeuw. In 
deze periode komt het onderzoek 
naar deze objecten echt op  gang, 
alhoewel de meeste verklaringen 
voor ons de dag van vandaag nogal 
vergezocht en vreemd lijken, zoals 
de verklaring dat deze objecten 
gevormd werden door verdampte 
gassen van de aarde die in de hemel
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stegen en dan in wolken terecht 
kwamen waar ze verhit werden door 
bliksem en zo als stenen terug op de 
grond vielen. Het was een Vlaamse 
onderzoeker, Anselmus Boëthius 
de Boodt, die in 1609 herkende 
dat deze objecten van menselijke 
oorsprong waren. Hij had wel een 
vreemde verklaring voor het feit 
dat het objecten van steen betrof: 
de objecten waren volgens hem 
oorspronkelijk van metaal en waren 
door hun ouderdom ‘versteend’ 
geraakt. Maar desondanks was zijn 
inzicht dat de objecten zeer sterk 
geleken op pijlpunten of bijlen was 
al een grote stap vooruit. Ongeacht 
het wetenschappelijk onderzoek 
dat er werd verricht naar deze 
stenen werktuigen bleven mensen 
ze gebruiken voor allerlei magische 
eigenschappen. Zo werden in 
Finland stenen bijlen bijgehouden 
door families en werden er stukjes 
met scherpe messen afgeslepen 
om het stof in drankjes te doen 
tegen allerlei ziektes tot in de 20ste 
eeuw. In Griekenland worden deze 
objecten soms nog altijd boven 
deuren geplaatst om te beschermen 
tegen bliksem en andere gevaren.
Li thische objecten zouden pas echt 
uit hun magische schemerzone 
geraken in de 19de eeuw, toen 
personen zoals Jacques Boucher 
de Crèvecœur de Perthes (wat een 
naam!) zich met het onderzoek 
begonnen te moeien. Boucher had 
1000den stenen objecten verzameld 

en publiceerde deze in een groot 
onderzoek in 1847 waar hij al zijn 
bevinden beschreef en ook enkele 
opgravingen deed waarin stenen 
werktuigen werden gevonden in een 
context met uitgestorven dieren. 
In het verloop van de 19de eeuw 
zou de menselijke oorsprong van 
al het gevonden lithisch materiaal 
eindelijk onomstotelijk achterhaald 
worden door verder archeologisch 
onderzoek.

The man, the myth, the legend: Jacques Boucher 
de Hupeldepup de Etcetera.
Maar om terug te gaan bij het eerste 
deel van dit artikel: blijkbaar zijn er 
veel objecten uit het verleden die 
soms verborgen zijn in plain sight, 
het was dan ook geluk hebben dat er 
één enkele kunsthistoricus was die 
het object op de Diptiek herkende 
als een vuistbijl, terwijl vele historici 
en archeologen het schilderij ooit 
hebben gezien in hun leven zonder 
te herkennen was het was (Ikzelf val 
hier onder, ik kende het schilderij 
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al langer, maar bij mij kwam de klik 
nooit dat de afgebeelde steen een 
prehistorisch werktuig was). 
Misschien moeten wij archeologen 
eens in de komende jaren alle 
kunstcatalogi eens naslagen en zien 
of we misschien nog iets kunnen 
identificeren dat eerder over het 
hoofd gezien werd?
PS: voor zij die meer interesse 
hebben, het verslag van het 
hierboven vermelde onderzoek 
is gepubliceerd en kan gevonden 
worden op Cambridge Core onder 
de naam: ‘Acheulean Handaxes in 
Medieval France: An Earlier ‘Modern’ 
Social History for Palaeolithic 
Bifaces’.

Wodan VdB, reporting voor 
Alfabeltjes.
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Archeoloog aan de toogArcheoloog aan de toog

Fakbar Letteren is het beste 
café van Leuven. Dat is een 

onbetwistbare stelling; het is 
gewoon ronduit fout om anders 
te beweren. Maar verandering 
van spijs doet eten en wat eet 
een student liever dan gulden 
boterhammen? Daarom test 
Alfabeltjes elke editie ander bier 
in andere cafés.
In deze lustrumeditie van Alfabeltjes 
graaft Alfa diep terug in zijn glorieuze 
verleden. Het is dan ook niet meer 
dan toepasselijk dat we voor deze 
editie op tocht gingen naar een café 
dat eveneens een rijke geschiedenis 
kent. Max, Jens en ik trokken naar de 
Jeeskesboom, een ultiem volkscafé 
op de hoek van de Diestsestraat 
en de Minckelersstraat. De twee 
simpele woorden “bruine kroeg” 
vatten eigenlijk perfect samen wat je 
van het interieur mag verwachten. 
Ook de vaste klanten waren wat je 
kon verwachten van een volkscafé. 
Als “jonge” studentjes kwamen we 
er ons als toeristen tussenin zetten. 
We vielen er misschien een beetje uit 
de boot (of boom), maar de sfeer was 
desondanks erg gezellig. Ik voelde 
me net alsof ik in mijn plaatselijke 
dorpscafé in de stille Kempen zat, 

een verademend gevoel dat ik in 
Leuven zelden eerder aantrof. 
Toch is de Jeeskesboom allesbehalve 
een gewoon café. De geschiedenis 
ervan gaat terug tot in de 14e eeuw 
toen er een eik op de hoek van de 
straat stond, wellicht als grenspaal 
of toleik. Deze boom werd later 
vervangen door een christusdoorn 
met een christusbeeld aan bevestigd. 
Toen de brouwerij van Stella Artois 
in 1933 ernaast een café optrok 
werd het vernoemd naar deze Jezus 
in de boom: “De Jeeskesboom” was 
geboren. Vandaag de dag bevindt 
zich er een lindeboom, terwijl 
het waardevolle Christusbeeld is 
verhuisd naar Museum M. 
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We ontvingen de menukaart en 
twijfelden over onze bierkeuze. 
Meestal zoekt men voor deze 
rubriek namelijk eerder naar de 
uitzonderlijke bieren. Toen we 
echter de Duvel-bierviltjes, Duvel-
toogmat en Duvel-reclameborden 
zagen wisten we het zeker: in dit 
café moet men een Duvel drinken. 
Het is een beetje een ‘basic’ bier, 
maar het paste hier volledig in de 
setting. Duvel is niet voor niets 
een klassieker in elk degelijk café. 
Het ging dan ook lekker vlot naar 
binnen. De smaak is subtiel, zeker 
voor een alcoholpercentage van 
8,5. In mijn ogen is een Duvel het 
ultieme referentiepunt voor eender 
welk sterk blond bier, waardoor het 
moeilijk is een score te geven. Het 
smaakt nooit verrassend goed, maar 
stelt ook niet teleur. Over de ervaring 

van de Duvel in de Jeeskesboom stel 
ik dan ook simpelweg het volgende: 
het heeft gesmaakt. 
Jens had minder zin in een Duvel, dus 
bestelde hij een Tripel Karmeliet. Hij 
stelde het volgende:
“Karmeliet: het beste bier ooit, een 
beetje zoet, lekker, goddelijk. Maar 
die karmeliet: zuur en vies.”

Nadat Max en ik van een lekkere 
Duvel hadden genoten en Jens 
minder tevreden was van zijn 
Karmeliet, werd het tijd voor 
het volgende bier. We kozen de 
Kerstpater, een karaktervol zoet-
bitter winterbier van brouwerij Van 
Den Bossche. De smaak was lekker 
vol en zacht, waarna we konden 
nagenieten van een zoete nasmaak. 
De Kerstpater is allesbehalve 
een sensationeel donker bier dat 
iedereen geproefd moet hebben, 
maar het is ongetwijfeld wel een van 
de aangenamere kerstbieren die ik 
al gedronken heb. Op een schaal van 
kerstvakantie geef ik het een mooie 
tweede kerstdag. Geen hoogvlieger 
zoals Kerstmis of Nieuwjaar, maar 
het is toch nog een klein beetje 
nagenieten.
Al bij al was onze uitstap naar de 
Jeeskesboom een vrij normale café-
ervaring. En ergens maakte net dat 
het speciaal. 
Tot volgende editie!
Want vaak op café, 
Met een pint aan de toog
Dat is zeker een Archeoloog

Een artikel geschreven door 
Wannes van Daele
Met fotografie door 

Max De Schutter
En sfeer en gezelligheid door

Jens Massie
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Vlaanderens volgende erfgoedblunder: Vlaanderens volgende erfgoedblunder: 
het station van Kortrijkhet station van Kortrijk

Vrienden van de archeologie. 
Zij die mij wat kennen, weten 

dat ik best wel een fan ben van 
erfgoed. Erfgoed is zo een van 
die zaken die belangrijk zijn 
in het leven. En af en toe lopen 
belangrijke zaken jammerlijk 
mis. Eén van de grootste 
erfgoedblunders in Europa die 
momenteel uit de hand aan het 
lopen is, betreft ons eigenste 
station van Kortrijk.
Kortrijk heeft sedert 1857 een 
vast station. In die tijd wist men 
nog wat ruimtelijke inrichting 
was, en de stationsbuurt werd 
als een uniforme, voor die tijd 
moderne, eenheid ingericht. Daar 
is niets meer van te merken. Het 
geheel werd het slachtoffer van 
de vernieuwingswoede van de 
latere helft van de 20ste eeuw die 
zovele buurten nivelleerde. Het 
station zelf sneuvelde na een Engels 
bombardement in 1944.

In de plaats kwam in 1956 het 
huidige station, naar het ontwerp 
van lokale architect Pierre A. E. 
Pauwels. Pauwels was thuis in erg 
diverse stijlen en koos voor het 
station een modern-classicistische 

stijl die erg kenmerkend is voor 
wederopbouwarchitectuur, gekend 
als de Expo 58-stijl.

Figuur 1: huidig station van Kortrijk met 
verschrikkelijk onheilspellend spandoek 
“Benieuwd naar wat hier komt?”
Ik zal niet rond de pot draaien: 
vandaag vindt de gemiddelde 
persoon het station maar een 
ouderwets en lelijk ding. Ik ben het 
persoonlijk met hen oneens. Hun 
moeders zijn ook ouderwetse en 
lelijke dingen. Maar des goûts et 
des couleurs… Dat neemt niet weg 
dat het station een typevoorbeeld 
is voor publieke gebouwen van de 
wederopbouwperiode. Maar dat is 
een periode die heel wat mensen niet 
als erfgoedwaardig beschouwen. 
Is dat oud genoeg? Is zo’n ‘lelijk’ 
station wel waardevol? Is het de 
moeite om dat te bewaren?

De NMBS denkt in ieder geval van 
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niet. Het station is momenteel op de 
fast-track om gesloopt te worden, 
zodat er een “integraal toegankelijk, 
multimodaal knooppunt” gebouwd 
kan worden. Weer een groot wit 
afdak van staal en beton dat ten 
koste gaat van een historisch 
gebouw, zoals meest recent ook in 
Mechelen en Bergen gebeurde. Het 
is de Liège-Guilleminsisering van de 
stedelijke stations in België.

Figuur 2: dit is blijkbaar hoe een “integraal 
toegankelijk, mulitmoddal knooppunt” eruitziet.
Op Europees niveau is er al aan de 
alarmbel getrokken. Europa Nostra, 
een erfgoednetwerk van 250 ngo’s 
en non-profits uit 45 landen die 
samenwerken voor de promotie 
en bescherming van erfgoed, heeft 
dit jaar het station van Kortrijk 
op de lijst van de zeven meest 
bedreigde erfgoedsites van Europa. 
De andere sites zijn bedreigd door 
verwaarlozing, vandalisme en 
overtoerisme. De enige bedreiging 
voor het station zijn de NMBS, 
Infrabel en een passieve Vlaamse 
overheid.

De dreiging is wel erg acuut, 
vermits Vlaams minister van 

Erfgoed Matthias Diependaele laat 
weten in De Standaard dat “de 
wederopbouwarchitectuur al goed 
vertegenwoordigd is en er staan al 
62 stations op de lijst,” en daarom 
weigert het station te klasseren. 
Dat zijn natuurlijk uitstekende 
argumenten, want elk voorbeeld van 
wederopbouwarchitectuur is gelijk 
geschapen, en als je al 62 stations 
beschermt mag je de rest natuurlijk 
tot gruzelementen verpulveren. 
Verder zou volgens hem een 
klassering de plannen van de NMBS 
en Infrabel in de weg zitten, die al 
ver gevorderd zijn. No. Fucking. 
Shit. Tot slot is Diependaele van 
mening dat de NMBS zelf aandacht 
moet tonen voor het erfgoed dat het 
beheert.

Dat een gebouw niet beschermd kan 
worden omdat het in twee categorieën 
valt die goed vertegenwoordigd 
zijn, negeert de eigenheid en de 
context van het gebouw in kwestie. 
Dat het niet beschermd kan worden 
omdat de bedreiging waartegen het 
beschermd zou moeten worden al 
ver in de planning staat, is waanzin 
van jewelste. Het is terecht dat de 
NMBS op zijn verantwoordelijkheid 
gewezen wordt, maar laf en naïef 
om de eindverantwoordelijkheid op 
serie-erfgoedmishandelaar NMBS af 
te schuiven.

Bezwaren en petities aan adres van 
de stad hebben tot dusverre niet 
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gebaat. Stad Kortrijk heeft eind 
oktober het licht op groen gezet 
voor sloop, nu is het nog wachten tot 
de all-clear van Vlaanderen begin 
februari. Er zouden te veel voordelen 
aan een nieuw station verbonden 
zijn. Waarom een vernieuwd station 
het oude gebouw niet kan integreren, 
genre het station van Leuven of 
Antwerpen, wordt niet aangekaart. 
De NMBS moet nu eenmaal “30% 
meer reizigers trekken” (hoe een 
nieuw station dat doet - don’t ask 
me), en dit is blijkbaar de enige 
manier om het te doen.

Te bewaren, of niet te bewaren, die 
vraag is afgelopen eeuw vaker gesteld. 
En het antwoord op die vraag moet 
goed overwogen worden, want een 
‘neen’ leidt tot een onherroepelijk 
verlies waar men later al dan niet 
spijt van heeft. Pak Brussels relatie 
met art nouveau, bijvoorbeeld. 
Brussel profileert zich vandaag 
de dag graag als de stad van de art 
nouveau, maar op geen enkele plaats 
zijn er zo veel tragische verliezen 
van art-nouveauarchitectuur te 
vinden als in Brussel. Ervan uitgaan 
dat er niet zelfde appreciatie 
zou kunnen ontstaan voor 
wederopbouwarchitectuur, lijkt me 
bijzonder kortzichtig.

Erfgoed is niet van ons. Erfgoed 
is datgene wat onze voorgangers 
hebben verwezenlijkt, en dat wij 
bewaren voor onze nakomelingen. 

We lenen het van het verleden, voor 
de toekomst. En die toekomst kan 
enkel hopen dat wij zorg dragen 
voor dat verleden.

Joe de mannen

Max De Schutter
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ArcheogamesArcheogames

De zetel: Elke editie verschijnt er een foto van een locatie in en om Leuven. 
De eerste persoon die een foto van zichzelf op de juiste locatie naar een 
redacteur of de Alfabeltjes Facebookpagina doorstuurt, wint eeuwige roem 
door in het volgende Alfabeltje te verschijnen (en een échte prijs). 

<- Winnaar vorige editie: 
Mattiz Van Winckel en 
vriendjes
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Esther heeft per ongeluk al haar hele begroting door elkaar gegooid, 
kun jij de soduko oplossen zodat ze haar nummers terug heeft?
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Al 40 jaar Alfa, al 40 jaar heel random dingen met geweldige dingen. 
Maar een paar dingen die iedereen wel kent, test je Alfa kennis!!
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Het poëziehoekjeHet poëziehoekje

Roadkill 

Silent, without a mouth to speak 
Blind, without eyes to perceive 

Numb, with the senses turning 
Tumbling down the mountain road 

Wings but no feathers 
Jaws but no gums to keep its teeth in place 

Tumbling  
Silence 
Mute-mouthed 

Mutilated by the clattering clouds of thought 
Violently poking holes out the skull 
  
Rain 
  
Blood, red liquor of death 
Swirling with life, spiralling out the nostrils of the 
wraith-faced   
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Rain and rain and blood and rain and brain and 
blood 
Thoughts leaking, wasted to the soil 
Down the mountain road 

Clouds above rumbling 
While the man had fallen onto the seventh doorstep 
Blinded and wingless and drooling and dying 

Abandonment leads to the suffocation of one’s inner 
self 
The cannibalistic side takes over 
Turning one’s life upside down, then back 
Around and around 
And around then around and around 
And around and 
Then flattened. 

 

Dietger Melis
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My Sorceress 

Confiding in the woods, my deliverer 
Suddenly I’m looking for some Hot-blood  
With my eyes closed, rounding the hard trees along 
my anxious hands 

What sought I in this divine arena? 
What more could I hope for 
Other than to be bliss-cursed  
By you, the gifted, the seer  
Over my most fantastic projects never meant for 
such magick 

Amazed by the slightest 
You, the many to my few 
Have been put to the test in this thick-brushed place 
Almost crushed in leaves 
One ungraceful sudden calamity after the other 
As it tends to do, life gives more 
then it takes more 
More than it deserves from you   

And I, in my curiosity 
Hold forwards my arms in the gloom 
Now seeing you raining off of you 
Pooled up, reflected in the streets 
disrupted, distorted by puddle-steppers that don’t 
give you a second look  
You always had to let them take a step 

 

Dietger Melis
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Het boekhoekjeHet boekhoekje

Ik heb mezelf voorgenomen 
om ook dit academiejaar wat 

meer niet-schoolboeken te lezen. 
Hoe gaat dit beter dan telkens 
een review te schrijven voor de 
geweldige Alfabeltjes. Ik ga jullie 
telkens een score op vijf geven, 
mijn favoriete personage en een 
korte inhoud. Het boek dat ik 
voor deze editie gelezen heb, is 
“Warcross”. Dit is het eerste boek 
in een duologie geschreven door 
Marie Lu.

 Om te beginnen “Warcross” verdient 
zonder aarzeling een volle vijf op 
vijf. Deze hoge waardering komt 
voort uit een meeslepende plot en 
verhaallijn, uitmuntend uitgewerkte 
personages, een boeiende 
schrijfstijl en een gedetailleerde 
wereldopbouw. Ondanks enkele 
voorspelbare momenten weet het 
boek te verrassen en diepgang te 
bieden, wat het uitermate boeiend 
maakt voor lezers.

Mijn favoriete personage uit het 
boek is Emika Chen. Emika is een 
intrigerend hoofdpersonage met 
haar rol als hacker en bounty 
hunter. Haar unieke eigenschappen 

en vastberadenheid maken haar 
bijzonder boeiend. Emika’s reis door 
de complexe wereld van Warcross, 
bezaaid met uitdagingen en ethische 
dilemma’s, maakt haar tot een 
bewonderenswaardig personage 
waar lezers houden.

“Warcross” neemt je mee 
naar een futuristische wereld 
doordrenkt met de opwinding van 
de gelijknamige virtual reality-
game. Het verhaal volgt Emika 
Chen, onverwachts betrokken 
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bij de internationale Warcross 
Championships. Ingehuurd door de 
maker van het spel, Hideo Tanaka, 
om een beveiligingsprobleem op 
te lossen, ontvouwt zich een reis 
vol technologische wonderen, 
morele dilemma’s en onverwachte 
wendingen. Een meeslepend 
avontuur doordrenkt met de magie 
van de virtuele wereld en doordrenkt 
met intrigerende romantiek en 
ethische vraagstukken.

Veel leesplezier!
Anna
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Madame M en de ZodiacMadame M en de Zodiac

Ram (21 maart - 19 april)
• Letterlijk kinderen
• Veel te snel verveeld
• Heethoofd: vaak fars
• Dikke kop
• Psychopaat

Stier (20 april - 20 mei)
• Heel materialistisch
• Niet de meest pientere mensen
• Just happy to be here
• De hufflepufs van de sterrenbeelden: 

ergens wel leuk ma niemand geeft er 
echt om 

• Koppig
• Gecastreerde stieren

Oh nee, de horoscoop wordt gekaapt! Madame M is hierdoor niet in 
staat om te zien wat in de sterren geschreven staat. Daarom neemt 

the council  het over voor deze speciale lustrumeditie. Dus ooit al eens 
willen weten wat er zo slecht aan jouw sterrenbeeld is? Geen zorgen 
dan, want the council roast ze hier eens mooi op een rijtje.
(Disclaimer: deze informatie is niet kwetsend bedoelt, dus neem het niet te 
persoonlijk op xoxo)

Tweelingen (21 mei - 20 juni)
• Two faced bitches
• Houden ervan om over zichzelf te 

pratne
• Heel veel praten, weinig doen
• Geen persoonlijkheid, jullie kunnen 

niet kiezen
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Kreeft (21 juni - 22 juli)
• Open boek met coole cover, 

teleurstellende inhoud
• Snel afgeleid
• Alle kreeften delen één singulaire 

breincel
• Willen constant affirmation

Leeuw (23 juli - 22 augustus)
• Aandachtshoeren, maar zijn er 

bescheiden over
• Zuipschuiten
• Enorm vatsig
• Denken dat ze heel grappig zijn

Maagd (23 augustus - 21 september)
• Overdenkende
• Uw ouders hebben gepoept tijdens kerst 

-> bewust gemaakt maar ongewild
• Judged alles en iedereen
• Grootste manipulators ooit
• Vervelend, zaag
• Grootste kans dat je een Alfaan bent
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Weegschaal (22 september - 22 oktober)
• Kunnen koud overkomen
• Wie zijn jullie? Wat doen jullie? Wat 

drijft jullie
• Fucks around, finds out
• Weent als iemand ze niet mag
• Life of the party of ik ken u niet

Schorpioen (23 oktober - 21 november)
• Heel Emo
• Veel te grote libido
• Basic bitch energy
• Always yappin’
• Dead on the inside

Boogschutter(22 november-21 december)
• Kunnen geen keuzes maken
• YOLO mindset
• Denken dat ze HET zijn als ze dronken 

zijn
• Neukt geiten (opmerking: the council 

had geen gemene inspiratie meer)
• Waarschijnlijk uw tante, anders gewoon 

een ambetante
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Steenbok (22 december - 19 januari)
• Willen veel te veel aandacht
• Denken dat ze beter zijn dan anderen
• Pessimistisch AF
• Drama queen
• Waarschijnlijk gay (slay)

Waterman (20 januari - 18 februari )
• Meest delulu van alle sterrenbeelden
• Grootheidswaanzin
• Beginnend alcoholieker
• Functioneert niet in deze samenleving

Vissen (19 februari - 20 maart)
• Maken beslissingen zonder na te denken 

over consequenties
• Wenen veel te snel om dingen
• Zwemt in bier i.p.v. water
• Chronisch aandachttekort
• Denken met hun lever oftewel hun 

penis (sorry vissen meiden)
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VersprekingenVersprekingen

Max (ma): mijn bier verlaat mij ten 
minste niet

Cisse (ma): mom says its my turn in 
the coffin

Kevin (ma): Frédéric, Wa is er 
gebeurt? Waarop Frédéric (3ba): 
Alcohol

Elian (4ba): Ik zou echt kwijlen voor 
Christian Bale als Mega Toby

Fien (niet-verrader): ik ben een 
boogschutter. waarop Marlies (3ba): 
ik ben een vis BLUB

Maya (4ba): Alles lukt als ge hard 
genoeg duwt

Maya (4ba) : ik heb het gewoon 
binnen gekregen

Fien (??) over een mammoet knuffel: 
dit is echt mijn type.

Esther (3ba): kutputain.

Marlies (3ba): ik ga uw piemel op kot 
ophangen Fien

Jana (3ba): VICTOR , hou je bek en 
bef me

Kevin (ma): victor, da kan zo ni he, 
ge kunt ni halverwege beginnen 
poepen

Marlies (3ba) wijzend naar haar 
eigen hoofd: ‘daar zit wel iets in, 
zand’

Elian (4ba): jaj, ik zit veel te diep.

Jeroen Poblome (prof): Waarom zijn 
jullie nog niet op stage geweest? 
waarop Charlotte (2ba): herexamens 
schat.

Marlies (3ba): Frédéric slaap op en 
onder alles.

Maya (4ba) : die mag mij echt wel 
eens tegen een muur gooien.

Sander (3ba): ik heb iemand 
gevonden met meer swag. Waarop 
Elian (4ba): Ja, iedereen.

Frédéric (3ba) tegen Kevin (ma): you 
just got cummed.

Kevin (mama) tegen Emma 
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(identiteitscrisis): hebt gij ook 
problemen met rechtkomen? Dan 
moet ge viagra gebruiken.

Robbe (4ba): Sexy bestond niet voor 
dat Richard Nixon president werd.

Maya (crisis) : Soms kan traag zijn 
werkt da.

Kevin(mama): nu heb ik alleen 
nog een trash panda nodig om 
in mij te graven. Waarop Emma 
(identiteitscrisis): ah da ben ik.

Eva (hulpwetenschapper): *staart in 
de verte* ik begrijp yoghurt niet.

Robbe (4ba): Kut ga derin!

Jonathan (1ba): Uruguay, is da ni van 
Lord of the rings?

Sander (3ba) tegen Frédéric (3ba): 
waarom staat er een but plug op uw 
hoofd?

Kevin (ma) tegen Sander (3ba): ik 
volg u na kot want wij gaan vanavond 
muilen sander!

Sander (3ba) tegen Esther (3ba): zit 
gij nu aan mijn bal?

Kevin (ma): Lukas heeft op mijn bril 
gespoten.

Kevin (ma): een praeses die moet 
toch een beetje kontje hebben.

Léa (3ba) tegen Dries h (3ba): stop 
eens met Yoda te verkrachten!

Sander (3ba): ah die zeggen boeren. 
Ik dacht da da hoeren was.

Fien (???): ik wist niemeer hoe een 
bal eruit zag.

Marlies (3ba): niet alle koeien zijn 
vrouwen.

Kevin (ma): ik kan ook mijn 
medische problemen negeren en het 
verbergen met alcohol
Joris (2ba): dat klinkt meer 
archeologisch

Jeremy (Verrader): Kinderarbeid, 
yasss!!

Frédéric (3ba) over Pablo (1ba): Da’s 
eigenlijk een mannelijke Marianne.

Fien(???): handboeien zijn de nieuwe 
trouwringen.

Jeremy (Verrader) over een zatte 
Noah (2ba): hij doet me denken aan 
een historiaan.

Fien(???): “ik zag uw geheugen 
komen”

Marlies (3ba): in plaats van het uit te 
spuwen in de pompbak , wa doe ik? 
Ik slik.
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Ruben (hulpwetenschapper): Ik ben 
open
Waarop Senne (???): Ik ben open van 
vanachter.

Jens (Stef) *komt terug van het 
toilet*: God vond het ook fijn.

Maya (4ba): Ik geloof niet in “Big 
dicks”

Esther (3ba): ik ben een beetje 
septisch.

Maya (4ba) : één kuske kan geen 
kwaad!

Aike (4ba): das een spaarpot, ge kunt 
da vingeren.

Dries h. (3ba): racisme tegen 
limburgers is altijd moreel 
verantwoord.

Emma (identiteitscrisis): ik hou van 
worst.

Elias (prater): das dieper dan ik 
dacht

Fien (??): wat is het met Alfa en 
lesbische zussen?

Fien (??): als ge Esther langs achter 
wilt...
Jana (3ba): ik wil esther wel langs 
achter

Poblome (prof): ik zal u anders mijn 

thermisch ondergoed lenen!

Fien (??): hij zuigt ni meer goed, 
waarop Marlies (3BA): dan moet ge 
die da terug leren eh

Cisse (Ma): das steenhard gelijk ik

Robbe (4ba) tegen initianten: Doe 
jullie benen open
 
Esther(3ba): you guys make my soul 
drunk

onbekende: “do you have to milk a 
tree for that?”

Anna(4ba): ik kan jens en wc’s ni 
ontsnappen precies

cisse (1ma): het is een vrij land he, ge 
moogt lachen MA NI ME MIJ!

Cisse (ma): ik ben ni bi! Ik ben 
fucking geil

Wannes (Master) : Eigenlijk is een 
eikel echt wel een plopmuts

Fien(?): Esther is echt light academia 
stijl, waarop Jana(3ba): ik dacht 
eerder aan iets anders, waarop 
Fien(?): wa vindt gij van Esther? 
Waarop Jana(3ba): sexy

Fien (??): ik kan slikken en andere 
dingen tegelijk doen hoor

Ruben(3ba): voor die taak van qgis 
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had ik ook wel echt vaseline nodig

Ruben (3ba): het was iets met anus

Quinten (ma): zonder alcohol 
hadden we geen ramen
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Verspreking van de maand: 
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In the meme timeIn the meme time
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Heb je een mening die je met de wereld wilt delen?
Tips voor een beter leven?

Een talent dat iedereen moet leren kennen?
Of kom je gewoon graag in de krant?

Alfabeltjes zoekt columnistenAlfabeltjes zoekt columnisten

Stuur je idee of afgewerkt artikel naar de Facebookpagina van de Alfabeltjes, 
mail het naar alfabeltjes@gmail.com of spreek de redactie aan en word een 
gepubliceerd schrijver.


